REGERING EN MILITAIR GEZAG

een regeling te treffen voor een noodparlement (daarover meer in het
volgende hoofdstuk). Op 11 december zond hij een lange brief aan
Gerbrandy! waaruit hij, door de Enquétecommissie verhoord, o.m. voor-
las dat hij ‘steeds een bijzonder groot vertrouwen’ in Kruls had gesteld,
dat hij nu evenwel bijvoorbeeld met betrekking tot Zeeland nog geen
enkel rapport had ontvangen, dat het Militair Gezag hem een bezoek aan
het bevrijde Zuiden ‘onmogelijk gemaakt’ had, ‘en dat wij al op weg zijn
naar een, zij het ook verlichte, militaire heerschappij’? — hij las niet de
passages voor waarin hij bezwaar gemaakt had tegen het beleid van de
koningin en evenmin die waarin hij, een schijn van vastberadenheid
wekkend, aan Gerbrandy had geschreven dat hij het ‘geen dag’ wilde
uitstellen, deze te berichten dat hij ontslag zou aanvragen; hij voelde zich
namelijk ‘in een positie die m.i. geen man van democratische overtuiging
en van karakter lang kan blijven innemen’ — intussen was hij bereid,
volgens de afspraak welke na de ontslagaanvragen van Steenberghe en
Welter was gemaakt (herfst ’41), zijn eigen besluit eerst nog ter discussie
te stellen in de volgende kabinetsvergadering; deze zou op 14 december
plaatsvinden. ‘Tk vermoed’, schreef Albarda daags tevoren aan Burger, ‘dat
men zal trachten mij te bewegen om mijn voornemen niet uit te voeren’;
daartoe was hij ‘voorshands niet bereid ... Gij zult wel spoedig vernemen
... hoe het met mijn ministerschap afloopt. Mijn geweten is gerust. Ik
heb van de eerste tot de laatste dag van mijn ambtsvervulling mijn uiterste
krachten ingespannen. Meer kan een mens niet doen.”> Het klonk allemaal
heel overtuigend.

In de kabinetsvergadering van de 14de kreeg Albarda van verscheidene
ambtgenoten de wind van voren: het beleid van de koningin inzake het
noodparlement was geen zaak van hem alleen maar van het gehele
kabinet, en waren zijn moeilijkheden met het Militair Gezag nu werkelijk
van dien aard dat hij, ongeacht de noodsituatie in het bezette deel des
lands, als minister mocht aftreden? ‘Albarda . . . behaves like a child’,
dicteerde de Booy na afloop van de discussie aan zijn secretaresse.* Vijf
dagen later, 19 december, zei Albarda in de ministerraad, ‘dat hij voor-
lopig nog geen uitvoering zal geven aan zijn aangekondigde ontslag-
aanvraag’s; hoezeer hij met al dat gemanoeuvreer het respect van zijn
ambtgenoten verloor, besefte hij niet.
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