
REGERING EN MILITAIR GEZAG

kabinetsvergadering (19 december) waarin Albarda zijn ontslagaanvraag
voorlopig introk, zei van Lidth dat hij de zijne had ingediend; 'dit wordt
bijna een wekelijks vermaak', was de reactie van de minister van buiten-
landse zaken, van Kleffens.'

Gerbrandy legde van Lidths verzoek terzijde; mede gezien de talrijke
moeilijkheden met de koningin was zijn voornaamste doelstelling, al te
veel verdeeldheid te voorkomen; zulks vergde dat in de ministerraad ook
ten aanzien van de positie van het Militair Gezag en van KruIs een
compromis werd getroffen. Gerbrandy's belangrijkste argument ten gun-
ste van zodanig compromis was dat, op de keper beschouwd, de ontstel-
lende noodtoestand in het bezette deel van Nederland heel veel belang-
rijker was dan de moeilijkheden die zich met het Militair Gezag voor-
deden. Hij vond overigens dat de passages in de eerste twee algemene
weekverslagen van het Militair Gezag waarin kritiek op ministers was
geuit, volstrekt ongepast waren, zei aan de koningin dat na alles wat zich
rond KruIs' brief van 12 november had afgespeeld, die passages voldoen-
de grond gaven om Kruls te ontslaan en bereikte bij KruIs, die hij naar
Londen had laten komen, dat deze in een brief aan van Lidth d.d. 1januari
'452 erkende dat hij te ver was gegaan en er zijn verontschuldigingen voor
aanbood. Gerbrandy evenwel wilde KruIs (deze had 'een hondenbaan',
zei hij aan de Enquêrecommissie") handhaven: hij vreesde dat diens
heengaan Shaej zou ontstemmen en de gehele organisatie van het Militair
Gezag, waar een grote mate van loyaliteit jegens Kruls was ontstaan, zou
doen uiteenvallen en hij was niet bereid, daarvan de voor het bevrijde
Zuiden zonder twijfel schadelijke eonsequenties te aanvaarden. Maar hoe
te voorkomen dat, als Kruls bleef, ministers heengingen?

*

Omstreeks dejaarwisseling '44-'45 waren Burger, van Heuven Goedhart
en van den Tempel weer in Londen present. Op dinsdag 2 januari werd
de wekelijkse vergadering van de bijna voltallige ministerraad (slechts
van den Broek en van Mook ontbraken) geheel gewijd aan de verhouding
tussen de regering en het Militair Gezag; aan een ochtendvergadering
had men niet voldoende, er werd 's middags doorgepraat.

1 Van Kleffens: 'Dagboek', 19 dec. 1944. 2 Tekst: Enq., dJ. V b, p. 366. > Getuige
Gerbrandy, a.v., dJ. V c, p. 428.
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