
HET RAPPORT VAN PATER BLEIJS

ministers' volstrekt niets van de situatie in het bevrijde Zuiden begrepen
en dat met name van Heuven Goedhart zich had ontpopt als tegenstander
van de illegaliteit. Dat beeld werd door de betrokkenen, graag geneigd
als zij waren tot kritiek, niet wezenlijk gecorrigeerd toen van Heuven
Goedhart accoord ging met het cornpromis dat Kruls met Speyart had
weten te treffen - 'de ministers' bleven in de ogen van veel illegalen een
storend element, ja een gevaar voor de toekomst. Groot was in het
bijzonder de ergernis over van Heuven Goedharts interview met Anep
dat later in december in Het Eindhovens Dagblad werd gepubliceerd (gelijk
weergegeven, waren omstreeks de jaarwisseling tot prins Bernhard zelfs
berichten doorgedrongen over plannen om van Heuven Goedhart en
Burger te ontvoeren), en wie van Speyarts verwijdering uit het bevrijde
Zuiden vernam, was van Heuven Goedhart ook al niet erkentelijk voor
de door hem verleende medewerking - hij had, zo zag men het, zich
eenvoudig geschikt naar de wensen van de man die kennelijk de illega-
liteit de haar toekomende plaats wilde geven: Kruls,

Veel van deze opvattingen vindt men terug in een 'Vertrouwelijk
rapport voor Hare Majesteit Koningin Wilhelmina", dat eind januari '45
door pater Lodewijk Bleijs (sinds november '44 verbonden aan de staf
van prins Bernhard en sinds december tevens adviseur van de Centrale
Opsporingsraad) aan de koningin werd voorgelegd, en niet aan haar
alleen: ook Kruls kreeg er een exemplaar van. Bleijs schreef dat rapport
niet uit eigen initiatief: de koningin had met hem in augustus '44 lange
gesprekken gevoerd, zag hem als een van de markantste 'helden' van het
Nederlandse volk en had goedgevonden dat prins Bernhard hem zou
verzoeken, een rapport te schrijven; Bleijs-zelf was zich, zoals hij in de
aanhef schreef,

'ten volle bewust van de grote verantwoordelijkheid die ik op mij neem door te
voldoen aan het verzoek, op dit kritieke moment in ons volksbestaan een rapport
voor Uwe Majesteit samen te stellen, waarin ik objectief de stemming van het
thans bevrijde gebied weergeef, zoals ik die reizend en trekkend, lezend en
horend, in gesprekken met oude en nieuwe vrienden gedurende de laatste twee
maanden heb leren kennen.'

Het rapport had over de ministers niet veel goeds te berichten: 'Men
was overtuigd', schreef Bleijs,
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