
REGERING EN MILITAIR GEZAG

'dat men in hard gezamenlijk werken gezamenlijk de chaos te boven zou komen.
De regering zou leiding geven, om de frisse en goede krachten der illegaliteit
tot de rijkst mogelijke ontplooiing te brengen. En het slot is dat de illegaliteit
niet enkel meent dat de regering in dit pogen gefaald heeft, maar dat zij in haar
streven door die regering doelbewust wordt bedrogen.

Drie personen uit de regering treden hierbij op de voorgrond: de minister-
president, minister van Heuven Goedhart en minister Burger. Alle drie zijn door
ons volk gewogen en te licht bevonden' -

hier was dus niet alleen sprake van hun verwerping door 'de illegaliteit',
maar door 'ons volk'. Gerbrandy werd als onoprecht beschouwd en 'hoe
men denkt over de figuur van minister van Heuven Goedhart en de figuur
van minister Burger behoeft verder geen betoog' - Bleijs wist blijkbaar
dat de koningin daaromtrent al voldoende was ingelicht. Neen, dàn het
Militair Gezag!

'Iedereen in de illegaliteit en velen daarbuiten weten dat er conflicten zijn tussen
de regering, vooral in deze drie figuren, en [het] MG. Maar ook iedereen is
overtuigd, dat het een ramp zou zijn voor ons land, wanneer de topfiguren van
[het] MG deze strijd zouden verliezen en door anderen vervangen zouden
worden ... Wie de verhouding kent tussen de illegaliteit en [het] MG, weet dat
deze verhouding wat de top betreft, ideaal is en wat lagere instanties aangaat,
enkel plaatselijk te wensen overlaat. Daarmee is dan ook echter het vonnis over
de andere partij geveld.'

Dat vonnis was, rapporteerde Bleijs, in het bevrijde Zuiden ook al
publiekelijk uitgesproken: in twee nummers van De Vrije Stem (Breda)
hadden illegale werkers opgeroepen tot strijd tegen alles wat 'de regering'
trachtte te bereiken. 'Een beter Nederland', had er in gestaan, 'dient te
herrijzen. Daarvoor alleen zullen wij vechten. Het parool is dan ook: geen
enkele oud-illegale werker neme als oorlogsvrijwilliger de wapens op
tegen onze vijanden van buiten, voordat Nederland inwendig gezuiverd
is van kwaad dat dag en nacht onze volkskracht ondermijnt.' 'In deze
opvatting over de regering', aldus het commentaar van Bleijs,

'is de gehele illegaliteit het eens, zowel wat ik zou willen noemen 'de intellectuele
illegaliteit' als 'de spontane volksillegaliteit'. Men ziet het liefst dat Londen zich
nergens anders mee bemoeit dan met de zuivering van zichzelf. Onze regering
is ziek en ieder wacht met spanning tot eindelijk de dood zal intreden.'

Bleijs sloot zijn rapport op 21 januari af.
Zes dagen later verscheen in De Vrije Stem een aanval van de districts-


