
DE KONINGIN EN HET NOODPARLEMENT

de in Londen getroffen regeling, desgewenst daar dwars tegen in te gaan.
Desniettemin weigerde de koningin het haar op 5 september '44 (Dolle
Dinsdag) voorgelegde ontwerpbesluit inzake het noodparlement te on-
dertekenen - de besluiten inzake de tijdelijke provinciale staten en
tijdelijke gemeenteraden ondertekende zij wèl, nl. op 18 september (de
tweede dag van 'Market-Garden '), maar noch die staten noch die raden
zouden kunnen worden samengesteld, ook niet wanneer, zoals op 18
september werd verwacht, spoedig heel Nederland zou zijn bevrijd:
doordat namelijk de koningin de regeling voor het noodparlement
geweigerd had te ondertekenen, zou er geen commissie-van-elf gevormd
kunnen worden.

Waarom had zij geweigerd?
Omdat zij van oordeel was, niet gerechtigd te zijn op dit naar haar

mening allerbelangrijkste punt een regeling te bekrachtigen welke niet
de instemming had van de gebundelde illegaliteit. Met de regeling voor
het noodparlement stond of viel, aldus haar opinie, de toekomst van een
'vernieuwd' Nederland - met die toekomst had, in haar visie, het tweede
kabinet-Oerbrandy eigenlijk niets te maken, die toekomst was háár zaak.
Ten aanzien van het noodparlement zullen wij straks als onze opinie
weergeven dat het zakelijk gelijk in de kwestie als zodanig bij de koningin
lag, maar wij voegen hieraan toe dat zij er in het algemeen naar streefde
zich in aangelegenheden welke de toekomst van Nederland betroffen,
aan de ministeriële controle te onttrekken - een streven dat, voorzover
het tot daden leidde welke tot de ministers doordrongen, grote veront-
waardiging bij hen wekte; zij' waren tenslotte constitutioneel verant-
woordelijk voor alles wat de koningin deed of naliet. De koningin zelf
zag dat anders, d.w.z. zij was zich heel wel bewust dat zij zich met
sommige van haar daden strikt beschouwd op een inconstitutioneel pad
begaf, maar los nog van het feit dat zij de Grondwet welke haar zo aan
banden legde, als verouderd beschouwde omdat deze niet langer uitdruk-
king gaf aan wat, naar zij meende, in het volk leefde', vond zij steun in
de overweging dat haar slechts bezorgdheid dreef voor de toekomst van
Nederland. Daarbij had zij wèl behoefte aan bondgenoten; die vertrouw-

I Voor een gesprek met van Heuven Goedhart noteerde de koningin op 9 augustus
'44: 'Ik strijd in nat. zin voor nieuw Ned. [Het] kabinet is verstrikt in pol[itiek] ... Ik
ben pro constitutie ... geen letterknecht v. Grondwet en wet, omdat ervaring mij
geleerd heeft dat [deze] juist vaak [de] vijand zijn van waar democratisch leven.'
(koningin Wilhelmina: 'Dagaantekeningen', 9 aug. 1944)
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