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een vliegtuig klaarstond waarmee, zo had MI-5 vernomen, de koningin
de volgende dag naar Noord-Brabant zou vliegen. Van Heuven Goedhart
begaf zich spoorslags naar de koningin en zei haar dat haar overtocht
uitgesloten was zolang de 'kwartiermakers' niet hadden kunnen berichten
dat haar veiligheid in het bevrijde Zuiden geen gevaar zou lopen. 'Ze
geraakte', vertelde van Heuven Goedhart ons in '55, 'in alle staten van
opwinding. Ze riep uit: 'Heb ik dan helemaal geen vrijheid?! Het is toch
ook mijn land!"!

Ze moest zich, als zo vaak, schikken; haar vertrek ging niet door.

*

Uit het voorafgaande bleek dat de koningin althans eind september '44
(omtrent haar voorgenomen vertrek in november beschikken wij niet
over bijzonderheden) buiten het kabinet om haar overtocht naar Neder-
land trachtte te regelen via prins Bernhard. In dat verband lijkt het ons
van belang er op te wijzen dat de prins, die in zijn functie als bevelhebber
der Nederlandse strijdkrachten ondergeschikt was aan de minister van
oorlog, telefoonverbinding had met de koningin en in rechtstreeks en
ongecensureerd briefverkeer met haar kon staan - via die eigen verbin-
ding deed hij, gelijk reeds vermeld, in oktober een beroep op haar, te
bevorderen dat de Binnenlandse Strijdkrachten algemene arrestatiebe-
voegdheid zouden krijgen, zond hij in november de voor de koningin
bestemde kopie door van Kruls' brief van de rzde en deed hij haar in
december zijn protest toekomen tegen de (irreële) arrestatie-richtlijnen
waartoe de ministers-tkwartierrnakers' hadden besloten. Voorts stond het
hoofdkwartier van de prins in telegrafische verbinding met het Special
Farces Headquarters in Londen - ook via dat kanaal was contact tussen de
prins en de koningin mogelijk, zij het dat hun telegrammen dan door
Geallieerde officieren werden gezien. Nog een derde kanaal was voor de
koningin van betekenis: de radioverbinding tussen het Bureau Inlichtin-
gen Londen en het hoofdkwartier van de prins. Wel te verstaan: aan
Somer, hoofd van het BI, was in april' 43 door van Lidth uitdrukkelijk
meegedeeld dat hij geen telegrammen van de koningin mocht verzenden
zonder goedkeuring van de verantwoordelijke minister maar Somer trok
zich in de herfst van '44 van dat verbod niets meer aan - hij had er zijn
opvolger Fock ook niet van in kennis gesteld.

I Van Heuven Goedhart, 3 dec. 1955.


