
GELDERBLOM EN VOORWINDE IN LONDEN

en Voorwinde, alsmede prof. de Quay. Op het contact tussen de Quay
en de koningin komen wij nog terug - Gelderblom en Voorwinde kregen
medio oktober de gelegenheid om in een brief, die door bemiddeling
van de prins aan de koningin werd gezonden, een beeld te geven van de
moeilijke situatie in het bevrijde Zuiden speciaal ten aanzien van de
voedselvoorziening en in het algemeen te betogen dat het Militair Gezag
niet krachtig genoeg ingreep; zij werden vervolgens door de koningin
uitgenodigd naar Londen te komen. Op 29 oktober sprak zij met hen
beiden. Uit haar aantekeningen I blijkt dat zij hun vroeg wat hun oordeel
was over de ministers. Gelderblom en Voorwinde antwoordden dat de
bevolking verbitterd was omdat de regering de gedane toezegging dat
spoedig hulp zou worden geboden, niet was nagekomen. 'Hoofdzaak is',
noteerde de koningin, '[niet]" de gedane toezegging of het bereikte
resultaat, doch de mentaliteit. Ook in dit opzicht een ramp dat Ned. niet
bevrijd, anders nieuw kabinet.' Zij zei aan haar bezoekers dat haar vrijheid
van handelen helaas beperkt was: 'Geen vrijuit telegraferen en bood-
schappen zenden is mij mogelijk, praktisch ben ik afgesloten door min.
verantwoordelijkheid' (nu, dat viel nogal mee, zoals wij aantoonden).
Kennelijk sprak de koningin ook over de uitnodiging welke zij tot de
'Grote Raad Illegaliteit' had gericht - het verontrustte haar dat de aange-
vraagde delegatie nog steeds niet was verschenen. Kwam dat door de
partijpolitiek? 'Indien', noteerde zij, 'de klad van de politiek niet in de
Ill. Raad is gebracht is zij safe, anders gaat 't mis.'

Het gesprek leidde tot een verzoek aan Voorwinde om haar recht-
streeks brieven te sturen zo vaak hij iets op het hart had?

, Koningin Wilhelmina: Aantekeningen 'Conf. Gelderblom en Voorwinde uit Eind-
hoven, 29 okt. 1944' (archief kab. der koningin). 2 Dit woord ontbreekt maar dat is
kennelijk een vergissing zoals zij wel meer voorkomen in de aantekeningen die de
koningin nogal haastig op papier zette. 'In het gesprek op 29 oktober zei Voorwinde
dat het er naar uitzag dat er in Nederland 'een Jodenvraagstuk' kwam. 'Ik ken slechts
Nederlanders', voegde de koningin hem toe. Midden december kwam Voorwinde in
een van zijn brieven aan de koningin op dit thema terug. 'Nu reeds zeer veel mensen
uit het bevrijde gebied met verschillende overheidsinstanties in Nederland en in
België in aanraking kwamen, is er', schreefhij haar, 'werkelijk slechts één aanmerking
die dan echter ook door praktisch àllen gemaakt wordt en die neerkomt op het door
mij vastgestelde feit. Het komt ook mij, naast ontelbare anderen, verkeerd voor dat
het onderdeel 'voorlichting' als pers, bioscoop, enz. in 'joodse' handen zou zijn.' (brief,
18 dec. 1944, van A. Voorwinde aan koningin Wilhelmina (archiefkab. der koningin))

De passage toont aan (wij wezen daar al eerder op) dat er bij velen in het bevrijde
Zuiden sprake was van een zekere mate van antisemitisme.


