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benoeming, deed de koningin voorts weten, had de instemming van
Shaefin de persoon van Bedell Smith. 'Zonderlinge boodschap', schreef
van Lidth een dag later in zijn dagboek. 'Geen zin er in. Prematuur. Zeker
niet in de eerste fase' (de fase waarin het hoogste gezag bij Eisenhower
lag). 'Hem dit ronduit geschreven. Royalty waarschijnlijk boos. Een enigs-
zins penibele kwestie.'!

'Ik vraag mij ernstig af', had van Lidth o.m. aan de prins doen weten,

'of onder de bijzonder moeilijke omstandigheden die wij thans beleven en die
wij nog in grotere mate tegemoet gaan bij de verdere bevrijding van ons
grondgebied, het wel raadzaam is, U[we] K[oninklijke] H[oogheid] bloot te
stellen aan de gevolgen van de ernstige toestand, hetgeen tot uitdrukking zal
komen in kritiek op de O[pperbevelhebber van] L[and en] Z[eemacht] die dan
daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld. Zal t.z.t, tot aanstelling van de OLZ
worden overgegaan, dan dient over een uitgebreide staf te worden beschikt,
waarvoor de geschikte personen nog niet beschikbaar zijn. Het is wegens deze
redenen dat ik meen nader overleg te moeten plegen met mijn ambtgenoten,
alvorens ik H. M. daaromtrent kan rapporteren' -

een benoeming per I december kon, schreef van Lidth, in elk geval niet
doorgaan.'

Over die benoeming spraken de 'kwartiermakers' op 30 november.
Geen hunner voelde er voor. Besloten werd, 'aan H. M.', aldus de
notulen", 'mede te delen dat de regering de benoeming voorlopig inop-
portuun acht, aan Shaefte laten weten dat men veronderstelt dat dit ook
hun mening is' (Bedell Smith was Eisenhower niet) 'en voorts in de
notulen van de ministerraad na te gaan of destijds terzake een definitieve
toezegging is gedaan' (die toezegging was gedaan niet door de minister-
raad maar door de ministeriële Commissie-Terugkeer en zij bond het
kabinet als geheel niet).

De rste december verstreek - géén ontwerp-koninklijk besluit. Ko-
ningin en prins (deze laatste bevond zich toen in Londen) werden
ongeduldig. Op zaterdag 2 december deed de prins via BI-Eindhoven
van Lidth het volgende telegram toekomen: 'Queen expects royal decree
OLZ stop [am] having meeting with other ministers on Monday morning and
would appreciate receive decree by Monday," Van Lidth die dit telegram op
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