
DE PRINS OPPERBEVELHEBBER?

zondag 3 december ontving, zond na overleg met zijn ambtgenoten nog
diezelfde dag het volgende telegram aan van Kleffens die in afwezigheid
van de 'kwartiermakers' in LOnden de vergaderingen van de daar aan-
wezige ministers presideerde:

'Most urgent for ministers council stop ministers here unanimously of opinion nomi-
nation OLZ in present phase premature and highly undesirable stop growing resistance of
population against irresponsible activities of Interior Forces necessitates immediate measures
safeguarding prestige Royal Family stop sent report to Queen with copy for you."

Van Lidths brief aan de koningin, daags daarna, 4 december, verzon-
den, herhaalde de argumenten die tegen de benoeming van de prins
spraken, en concludeerde: 'De realiteit van het ogenblik dwingt de hier
aanwezige ministers tot de conclusie dat nu zulk een benoeming Uwe
Majesteit met de meeste ernst dient te worden ontraden."

Bij die weigering tot medewerking legde de koningin zich niet neer
en de prins evenmin. Deze laatste zond een tweede telegram naar Ois-
terwijk om op zijn benoeming aan te dringen. Aldaar waren toen slechts
van den Broek, Burger en van Heuven Goedhart aanwezig; deze drie
waren er niet zeker van dat van Lidth, Gerbrandyen van Kleffens voet
bij stuk zouden houden. Van Heuven Goedhart, die op het punt stond
naar Londen te vertrekken, werd gemachtigd, daar, aldus de notulen,

'het standpunt van alle drie als volgt (te) vertolken: als gestemd moet worden
over de benoeming tot OLZ, stemmen alle drie er tegen; als dit een portefeuille-
kwestie wordt voor de minister van oorlog, sluiten alle drie zich aan bij de
minister van oorlog; ook al zouden de minister-president, de minister van oorlog
en [de minister van] buitenlandse zaken willen toegeven, dan wordt dit toch een
portefeuille-kwestie voor de drie hier aanwezige ministers."

Op 10 december sprak de prins met Gerbrandyen van Kleffens. Dezen
brachten onder zijn aandacht dat er sterke weerstanden waren tegen de
Binnenlandse Strijdkrachten, dat de onder zijn verantwoordelijkheid
uitgevoerde arrestaties tot veel verontwaardiging hadden geleid en dat
zijn eventuele benoeming tot opperbevelhebber van land- en zeemacht
in elk geval moest worden uitgesteld, 'totdat', zo schreef de prins enkele
dagen later aan Kruls, 'het publiek zou merken dat de toestand overal
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