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beschikking zou stellen, zodra 'de omstandigheden dit ook maar eniger-
mate zouden toelaten', en dat 'sommige ministers' (van den Broek en
van Heuven Goedhart) dat 'onmiddellijk' zouden doen; hij vroeg haar
of zij blééf weigeren.'

Gerbrandy's brief (verzonden op de dag waarop het kabinet bijna een
gehele vergadering wijdde aan de vraag hoe een 'zelfstandig' vertrek van
de koningin naar Nederland kon worden voorkomen) kruiste een z.g.
blocnoot van de koningin aan de minister-president waarin zij deze
inlichtte, inzake het noodparlement geen beslissing te zullen nemen voor
zij de 'Grote Raad der Illegaliteit' had kunnen raadplegen die zij, bekende
zij nu, verzocht had, een delegatie" naar Londen te sturen; in de 'blocnoot'
schreef zij ook dat zij het wenselijk vond dat onmiddellijk na de bevrij-
ding in Nederland een nieuw kabinet zou optreden en dat zij ook
daaromtrent contact zou zoeken met die 'Grote Raad'."

Van de 'blocnoot' deed Gerbrandy op 27 september mededeling aan
zijn voor de derde maal in buitengewone zitting bijeengeroepen ambt-
genoten, daarbij opmerkend dat de uitnodiging aan de illegaliteit, aldus
de notulen, 'niet buiten hem om had mogen geschieden"; er was, schreef
van Lidth die avond (avond waarop het bericht werd vrijgegeven dat de
Britse Airbornes zich over de Rijn hadden teruggetrokken),

'grote ontstemming vooralover de methodiek, door HM gevolgd: het plegen
van overleg met genoemde Raad zonder voorkennis van het kabinet. BI werd
scherp gelaakt over het doorzenden van een telegram, waarin HM enige verte-
genwoordigers van de verzetsorganisaties opdraagt, zich naar ... Eindhoven te
begeven ... Goedhart en van den Broek wensen onmiddellijk ontslag te nemen,
wat er ook gebeure. De anderen, ook ik, aarzelen zeer wegens de ernstige
gevolgen. Een zenuwachtige, geprikkelde stemming."

Die avond schreef van Heuven Goedhart een uitvoerige brief aan de

kon in een weigering van de koningin om het te bekrachtigen, dus moeilijk grond
vinden om ontslag te vragen.

I Brief, 26 sept. 1944,van Gerbrandy aan koningin Wilhelmina (AOK, map 'Nood-
parlement, juni 1944-januari 1945'). 2 Gerbrandy zei in de kabinetsvergadering van
27 september 'een lid', maar wij nemen aan dat dit op een vergissing berust hetzij van
Gerbrandy, hetzij van de opsteller van de notulen. ' Gerbrandy zei in de kabinets-
vergadering: 'hiervan heeft zij bericht gezonden aan genoemde Raad', maar wij nemen
aan dat ook dit een vergissing is: dit bericht ging pas enkele dagen later uit. 4 Mi-
nisterraad: Notulen, 27 sept. 1944. S Van Lidth: 'Dagboek', 27 sept. 1944.
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