
HET CONFLICT INZAKE HET NOODPARLEMENT

koningin waarin hij onderstreepte dat niet-tekening van het ontwerpbe-
sluit-Tijdelijke Staten-Generaal voor hem onaanvaardbaar was. 'Indien
dit ontwerp niet wordt bekrachtigd, dan zal dat willen zeggen', zo heette
het o.m. in die brief", 'dat Uwe Majesteit in het kabinet geen vertrouwen
meer bezit en het kabinet ziet als een aantal raadgevers, wier opvattingen
aan die van andere raadgevers kunnen worden getoetst. Onder die
omstandigheden is de terugkerende regering' (van Heuven Goedhart
nam aan dat het kabinet na de bevrijding van heel Nederland 'enkele
weken' zou moeten aanblijven 'een gezagloze? - hij voor zich wilde
van zulk een regering geen deel uitmaken en hij zou dus, als de koningin
in haar houding volhardde, ontslag nemen.'

Wéér, de volgende dag al, kwam het kabinet in buitengewone verga-
dering bijeen. Nu noemde Gerbrandy, blijkens de notulen,

'de blocnoot-beslissing van de koningin ontstellend. Hij acht het nodig, nu het
ontslag van het kabinet aan te bieden. Echter wil hij vooraf nog tweeërlei
beproeven: 1. door een deputatie uit de ministerraad aan de koningin de ernst
van de toestand voor te houden; 2. als laatste concessie nog voor te stellen dat
het getekende ontwerp-Tweede Bestuursvoorziening" eerst zal in werking treden
tien dagen na de terugkeer der koningin'5 -

I Brief, 28 sept. 1944, van van Heuven Goedhart aan koningin Wilhelmina (Collectie-
van Heuven Goedhart) (RvO). 2 Er stonden in van Heuven Goedharts brief enkele
passagesvan staatsrechtelijke aard. Hij ontving toen van haar een 'blocnoot' van, zo
vertelde van Heuven Goedhart ons elf jaar later, ongeveer deze inhoud: 'Ik neem aan
dat u uw brief geschreven hebt zonder dat u besefte dat ik, wat de Grondwet betreft,
geen voorlichting van node heb' (van Heuven Goedhart, 2 dec. 1955) - hij vertelde
ons niet dat hij vervolgens de koningin zijn 'eerbiedige verontschuldigingen' had
aangeboden in een notitie waarin hij o.m. schreef: 'Het onderstellen van een gebrek-
kige Grondwetskennis aan de zijde van Uwe Majesteit zou van mijn kant zó onvoeg-
zaam en zózeer strijdig, zowel met mijn wetenschap als met mijn ervaring zijn. dat ik
Uwe Majesteit eerbiedig moge vragen, wel te willen geloven dat zulk een onderstel-
ling mij volkomen vreemd is.' (notitie, 2 okt. 1944, van van Heuven Goedhart aan de
koningin, archief kab. der koningin)

Wij vermelden in dit verband dat van Heuven Goedhart die zich in het kabinet op
enkele punten graag bij de felste tegenstanders van de koningin schaarde wier rol hij
als te dominerend zag, haar anderzijds op Oudejaarsdag 1944 een brief stuurde waarin
hij de wens uitte dat zij in '45 de 'herrijzing van Nederland' zou mogen aanschouwen
'en daaraan de onmisbare leiding ... geven.' (brief, 3I dec. 1944, a.v., a.v.)

Wie meende, met dit soort vleierijen bij koningin Wilhelmina in de pas te komen,
vergiste zich deerlijk. 3 Gedeelte uit brief, 28 sept. 1944, van van Heuven Goedhart
aan koningin Wilhelmina in het verhoor van getuige van Heuven Goedhart, Enq.,
dl. V c, p. 256. 4 In de notulen staat 'Eerste Bestuursvoorziening', maar dat is een
vergissing. 5 Ministerraad: Notulen, 28 sept. 1944.
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