
VAL VAN HET TWEEDE KABINET-GERBRANDY

bekend: geen der ministers deed vóór midden december een voorstel in
die richting en ook Gerbrandy niet die zich hier bij uitstek op had kunnen
bezinnen. Wij kunnen ons overigens wel indenken waarom hij niet tot
zulk een voorstel kwam. Anders dan de koningin die het optreden van
het kabinet van zekere afstand bekeek en die de tijd had voor een kritisch
afwegen van de positie van dat kabinet, stond Gerbrandy er midden in
en werd zijn werkkracht van september af in de eerste plaats in beslag
genomen door de benauwende problemen die zich in het bezette
Noorden voordeden. Die werkkracht had bovendien geleden. Meer nog:
wij menen dat Gerbrandy's vermogen om een gecompliceerde situatie
rustig te bezien en weloverwogen beslissingen te nemen, aanzienlijk was
verzwakt. Hij was vier jaar onafgebroken minister-president geweest -
slopende jaren voor een ieder die, als hij, met de bevolking in bezet
gebied meeleefde; slopende jaren ook voor ministers; slopende jaren
vooral voor de premier die zo vaak strijd had moeten leveren aan twee
fronten tegelijk: tegen de koningin en tegen zijn ambtgenoten.

Uiteraard werd dan bovendien zijn positie in de laatste maanden van
'44 nog extra ondermijnd door de aanmatigende houding van generaal
Kruls en de afwijzende houding van de koningin. Geen van beiden kon
hij in voldoende mate naar zijn hand zetten. Dat vrat aan zijn zelfrespect
- het vrat óók aan het respect dat zijn ambtgenoten voor hèm koesterden.

*

Gerbrandy's leiderschap van de kabinetsploeg was in zoverre een feit dat
het kabinet zijn recht erkende om ministers, wier aanblijven hij onge-
wenst achtte, tot ontslag te nopen (in april-mei '44 had hij dat met
Kerstens gedaan). Eind oktober '44 kwam het te dien aanzien tot een
merkwaardige uitspraak van Gerbrandy in de ministerraad. Die raad had
moeten stemmen over het voorstel van van Kleffens, dat Nederland
publiekelijk zou verklaren, wellicht een deel van Duitsland te willen
annexeren, indien althans dat denkbeeld na de bevrijding voldoende
steun zou vinden in de Nederlandse publieke opinie. Vier ministers
hadden tegen het voorstel gestemd: van Boeyen, Bolkestein, Burger en
van den Tempel. Er gebeurde toen, aldus de notulen (terwille van de
duidelijkheid vervangen wij de functies van de sprekers door hun na-
men), het volgende: .
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