
WELKE MINISTERS MOESTEN VERDWIJNEN?

haven; zij het dat deze, aangezien van Angeren evident slechts voor
Justitie bestemd kon zijn, wellicht een andere portefeuille zou krijgen.

Hoe wilde de koningin het 'vernieuwde' kabinet zien samengesteld?
Daarover sprak zij op 16 januari met Beelaerts. Haar aantekening terzake'
luidt:

'Weg moeten [van] H[euven] G[oedhart], Burger, Bolkestein, (Financiën)
[d.w.z. van den Broek], van Lidth, Albarda, van den Tempel en van Boeyen.
Blijven: van Maak, Kleffens, Michiels, de Booy. Gerbrandy Oorlogvoering enz.
De Casembroot. Wijffels. Belangrijk persoon is Voorhoeve. In ieder geval een
socialist in nieuwe samenstelling. Beel ook niet onmogelijk. Harry [Homan] zegt:
niet de beste. Indien G[erbrandy] toch als formateur aanvaardbaar, kan ik hem in
dit geval voorwaarde personen stellen.'

De koningin hield dus rekening met de mogelijkheid dat zij, hoezeer
ook tegen haar zin, Gerbrandy als formateur zou moeten accepteren; dan
zou zij hem als voorwaarde tot de verlening van de opdracht kunnen
meedelen hoe zij het kabinet wilde zien samengesteld.

Welke verschillen zijn er nu tussen de namen die de koningin op 16
januari en die welke Gerbrandy op de zoste of z rste noteerde? Volgens
de koningin moesten Bolkestein en van Heuven Goedhart, die Gerbran-
dy wilde handhaven, verdwijnen (de koningin had Furstner niet ge-
noemd, maar wij vermeldden al eerder dat zij er niet op was gebrand,
deze als bevelhebber der zeestrijdkrachten te handhaven - wij voegen
hieraan toe: laat staan als minister). Verdwijnen moesten volgens de
koningin tevens Albarda en van Lidth, achter wier namen Gerbrandy
slechts een vraagteken had geplaatst; behalve de ook door Gerbrandy
genoteerde Wijffels zag de koningin als mogelijke vertegenwoordigers
van het bevrijde Zuiden Beel, de Casembroot en vooral Voorhoeve, t.w.
dr. ir. N. A. J. Voorhoeve, die, gelijk in hoofdstuk 10 vermeld, tijdens de
bezetting provinciaal leider van het Nationaal Steunfonds in Noord-
Brabant was geweest en wiens 'vurigste wens' was, 'dat het Nederlandse
volk teruggebracht moge worden naar het Evangelie van Jezus Christus'
een wens die ook bij de koningin leefde. De namen van Gispen en
Huysmans had zij niet genoteerd en terwijl voor háár vaststond dat
in het nieuwe kabinet 'in ieder geval een socialist' moest zitten, had
Gerbrandy achter de naam van de enige door hem genoemde socialist:

, Koningin Wilhelmina: Notitie 'Jhr. Beelaerts, 16 jan. 1945' (archief kab. der konin-
gin).


