
HET DERDE KABINET-GERBRANDY

Albarda, een vraagteken geplaatst. Men zou dus kunnen zeggen dat de
koningin en Gerbrandy nog voordat diens kabinet om ontslag had
gevraagd, het min of meer eens waren over het verdwijnen van vier
ministers: van Boeyen, Burger, van den Broek en van den Tempel -
bovendien moest dan (maar dat was geen 'politieke' zaak) van Mook, die
van de koningin mocht 'blijven', als minister van koloniën worden
vervangen.

Op maandag 22 januari ontving de koningin in het begin van de
middag Gerbrandy's briefwaarin haar een soort ultimatum werd gesteld:
u aanvaardt Gerbrandy als formateur van een gereconstrueerd kabinet of
alle ministers treden af; bovendien werd haar in die brief voorspeld dat
een wezenlijk ander kabinet beoordeeld zou worden als 'tot stand geko-
men op grond van autocratisch handelen' - dat oordeel werd dan wel
'onbillijk en onjuist' genoemd, maar de koningin was er van overtuigd
(terecht) dat de ministers haar wel degelijk dat 'autccratisch handelen'
wilden verwijten. Nog op de middag van de zzste had Michiels over
Gerbrandy's brief, zo vernam van Kleffens, 'een stormachtige bespreking
met de geadresseerde." De koningin vroeg hem, wie de passage met de
waarschuwing tegen haar 'autocratisch handelen' hadden geformuleerd
- Michiels antwoordde dat van Kleffens en hij dat hadden gedaan.
Conflictstof genoeg op die maandag! Maar er kwam op dinsdag nog méér
bij: Gerbrandy werd namelijk tijdens de lunch door Kruls (die zich, gelijk
in hoofdstuk 12 vermeld, naar Londen had begeven om op de verwijde-
ring van Speyart van Woerden aan te dringen) ingelicht dat een radio-
toespraak die Burger ruim een week tevoren voor 'Herrijzend Nederland'
had gehouden (toespraak waarop van Heuven Goedhart een aantal dagen
eerder al Gerbrandy's aandacht had gevestigd), bij de illegaliteit in het
bevrijde Zuiden grote ontstemming had gewekt.

Gerbrandy zet Burger uit het kabinet

Gelijk eerder vermeld, was Burger op 2 of 3 januari weer naar het bevrijde
. Zuiden gegaan omdat hem het bericht had bereikt dat zijn bejaarde
moeder ernstig ziek was; daarbij houde men in het oog dat Burger vond
dat hij eigenlijk permanent in het Zuiden moest zijn, alom leiding te
geven aan het in Den Bosch opgerichte Bureau Binnenlandse Zaken. Aan

I Van Kleffens: 'Dagboek', 22 jan. 1945.


