
BURGERS RADIOTOESPRAAK VAN 14 JANUARI

'De gemiddelde Nederlander heeft zich ten aanzien van de vragen, waarvoor
hij zich ziet gesteld, eenvoudig te wenden tot de normale, hem bekende en
vertrouwde gezagsorganen, zoals de burgemeester, de gemeentelijke, provinciale
en rijksdiensten ... Naarmate de buitengewone omstandigheden omvangrijker
zijn, (zal de) buitengewone dienst, het Militair Gezag, in meerdere mate inge-
schakeld moeten zijn ... Werkelijk geregeld is de toestand ... eerst daar, waar
uitsluitend het normale burgerlijke bestuursapparaat de leiding wederom in
handen heeft genomen.'

Op lange termijn was dit, dunkt ons, een gepast en verstandig advies,
maar men kon er in het bevrijde Zuiden, dat als frontgebied bij uitstek
in 'buitengewone omstandigheden' verkeerde, weinig mee beginnen -
Kruls die in de toespraak niet gekend was, mocht er een aanval in zien
op het Militair Gezag, met name daar waar Burger had gezegd dat 'de
toestand' pas 'werkelijk geregeld' was, als het Militair Gezag was ver-
dwenen.

'Het vraagstuk van de zuivering' behandelde Burger tegen de achter-
grond van zijn kijk op het verzet dat in de bezettingsjaren was geboden
(wij herinneren er aan dat hij op 6 december '44 het in de vergadering
van de 'kwartiermakers' met Kruls had afgekeurd, dat illegale werkers
'zich tot taak stellen het Nederlandse volk te zuiveren, hetgeen in het
algemeen volmaakt overbodig is, daar het volk zich in grote meerderheid
uitstekend heeft gehouden'). Terecht onderstreepte hij in zijn radiotoe-
spraak het algemene karakter van het verzet tegen Seyss-Inquarts gelijk-
schakelingsbeleid en tegen de NSB: 'Geen der organisaties van nationaal-
socialistische huize (kan)', zei hij,

'op enig blijvend resultaat ... bogen. Deze grote overwinning nu kon uitsluitend
behaald worden door het verzet van het gehele volk als één man. Zonder dat,
zou het medisch verzet niet geslaagd zijn, zoals het geslaagd is, want niet alleen
de goede wil van de arts was nodig, maar ook die van zijn patiënten. Om diezelfde
reden is het onderduiken op ongekende schaal mogelijk gebleken. Telkens toch
werd als vanzelfsprekend van iedere Nederlander verondersteld dat hij bereid
was om ondanks daaraan verbonden gevaren, een zekere mate van medewerking
in het verzet tegen de vijand te verlenen, een mate die afhing van een aantal
persoonlijke omstandigheden, alsook van persoonlijke moed. En dit geldt op alle
terreinen van het Nederlandse leven tijdens de bezetting, terwijl de uitzonde-
ringen, die niet geschaard stonden in de gelederen van de gehele bevolking,
daardoor tot duidelijke buitenstaanders werden, tot uitgeworpenen uit het volks-
leven: de NSB'ers en hun beperkte aanhang.'

De visie die uit deze woorden sprak, had met de werkelijkheid van
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