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zoude ik collaborateurs disculperen.' Bij nader inzien verzond Burger dit
concept niet. Hij beperkte zich tot een korte zakelijke mededeling aan de
koningin:

'De inhoud van een door mij op zondag 14 januari 1945 voor ... 'Herrijzend
Nederland' gehouden radiorede waarin gewaarschuwd werd tegen excessen bij
de zuivering, wordt door de minister-president ten onrechte beschouwd als
afwijkend van de regeringspolitiek. Dientengevolge is het vertrouwen tussen de
minister-president en mij dermate verminderd dat ik daarin aanleiding vind, Uwe
Majesteit ontslag als minister te verzoeken."

Deze brief ging op vrijdagochtend 26 januari naar de koningin toe -
donderdag had Burger met Gerbrandy een heel gevecht moeten leveren
over de inhoud van het aan zijn ontslag te wijden communiqué; voorts
was die dag komen vast te staan dat niet alleen Albarda maar ook van
den Tempel om onmiddellijk ontslag zou verzoeken. Dat laatste deden
zij in een brief eveneens van 26 januari" - hun beider aanvraag hield de
koningin in beraad, zulks op advies van Gerbrandy die Burger wilde
isoleren; wat Burger betrof, maakte Anep-Londen later op die vrijdag
bekend? dat hem ontslag was verleend omdat hij in zijn, 'zonder voor-
kennis van de minister-president ... uitgesproken radiorede ... naar het
oordeel van de minister-president het vraagstuk der zuivering op een
voor collaborateurs vergoelijkende wijze' had behandeld; daarop volgde:
'Mr. Burger ... meent van de verzetspolitiek der regering in genen dele
te zijn afgeweken. In zijn radiorede bedoelde hij slechts tegen excessen
bij de zuivering te waarschuwen. Hij was bereid geweest dit nader toe te
lichten. De heer Burger acht echter het vertrouwen tussen de minister-
president en hem dermate verminderd dat hij daarin aanleiding heeft
gevonden een verzoek tot ontslag in te dienen.'

Tegen van Heuven Goedhart, die op zaterdag samen met Speyart in
Londen arriveerde, zei Gerbrandy dat hij blij was, Burger, die 'luis in
mijn pels', kwijt te zijn' en van Heuven Goedhart zelfbetreurde Burgers
vertrek allerminst - een kleine vier maanden eerder had hij hem in een
brief aan van Angeren 'een. onmogelijk man' genoemd, 'wiens gebrek
aan fair optreden af en toe anderen en mij woedend maakt."
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