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uitkiezen, de Casembroot in Zeeland vier en Beel acht: zeven uit Noord-
Brabant en één uit Nijmegen; die Nijmegenaar werd door Wijffels
voorgesteld: prof. dr. F. J. Th. Rutten, hoogleraar in de experimentele
psychologie aan de katholieke universiteit, die uit Limburg afkomstig
was. Beel, Wijffels en de Casembroot werden het er verder over eens dat
zij er naar zouden streven, de delegatie een zo gevarieerd mogelijk
karakter te geven. 'Zeeland', zo vertelde Wijffels later aan de Enquête-
commissie,

'nam op zich, een dominé te vragen, Limburg een katholiek geestelijke; Zeeland
en Brabant zouden een vertegenwoordiger uit de arbeiderswereld vragen, Brabant
en Limburg uit de groep des ondernemers. Daarbij zou Limburg, zo mogelijk,
iemand vragen van niet-katholieke huize die getuigen kon van de eendrachtige
houding van Limburgers en niet-Limburgers, van katholieken niet-katholiek."

Wijffels liet zijn keuze vallen op een Maastrichtse industrieel en op de
hoofdaalmoezenier van de arbeid in het diocees Roermond; Beel koos
naast Rutten nog een tweede Nijmegenaar uit: burgemeester Hustinx, en
vroeg voor Noord-Brabant een medicus uit Etten-Leur die actief was
geweest in het artsenverzet, de voorzitter van het in het Zuiden herop-
gerichte Rooms-Katholiek Werkliedenverbond, tevens wethouder van
Tilburg, en voorts ir. Frits Philips, dr. Huysmans, mr. Sassen, dr. Voor-
hoeve en Hilda Verwey (het enige vrouwelijke lid van de delegatie); de
Casembroot nodigde een wethouder van Goes en de voorzitter van de
Kamer van Koophandel uit Oost Zeeuws-Vlaanderen uit alsmede L. P.
van Oorschot uit Vlissingen die daar lange tijd de SDAP in de gemeen-
teraad had vertegenwoordigd en er ook wethouder was geweest (de
dominé bleef dus ontbreken). Van Oorschot kreeg daarbij van de Ca-
sembroot te horen dat de koningin 'mensen wilde ontmoeten die over-
tuigd waren van het feit dat de oude platgetreden vooroorlogse paden
moesten worden verlaten en dat op praktisch alle gebieden een politiek
van vernieuwing moest worden toegepast."

De groepen uit Nijmegen, Noord-Brabant en Zeeland kwamen in de
laatste week van januari samen in Breda. 'Het was heel moeilijk', aldus
later van Houten,

'hen naar Engeland te doen vertrekken, er mochten namelijk geen burgers de
Noordzee oversteken. Op een gegeven moment besliste ik dat het hele gezelschap
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