
DE DELEGATIE UIT HET ZUIDEN IN LONDEN

dan maar gemilitariseerd moest worden. Ze kregen allemaal militaire rangen en
uniformen, Beel bijvoorbeeld werd sergeant en anderen werden korporaal-
ziekenverpleger of gewoon soldaat, maar spoedig kwam de Engelse militair die
ik de taak had gegeven, voor de uitrusting zorg te dragen en het gezelschap de
simpelste militaire gebruiken bij te brengen (ze moesten leren salueren en zo),
bij me en zei dat het zo niet kon, ze zagen er te potsierlijk uit, 'it is /00 awful',
werd me gezegd. Ik ben er toen toch in geslaagd, hen als burgers te laten
vertrekken.' 1

Dat vertrek vond plaats naar Brussel, vanwaar de delegatie in een
autobus naar Ostende reed. Tijdens de oversteek naar Engeland werd
overlegd hoe men in het contact met de koningin de zaken het best kon
inrichten. Ieder van de zeventien delegatieleden gaf op, over welke
onderwerpen hij of zij de koningin zou willen voorlichten. Wijffels
noteerde die gegevens en afgesproken werd dat hij ze aan de koningin
zou meedelen en daarbij een soort inleiding zou houden.

Voorzover bekend (onze gegevens zijn verre van volledig), arriveerde
de delegatie op woensdag 3I januari in Londen en vonden de gesprekken
met de koningin op de drie daarop volgende dagen plaats, telkens in
Stubbings House (daar mochten de vier oudste leden van de delegatie
blijven logeren); op zondagochtend vond er een soort afscheidsbijeen-
komst plaats."

Wijffels bracht op donderdag I februari in zijn inleidend woord, zo
vertelde hij aan de Enquêtecommissie,

'voornamelijk de volgende problemen naar voren ... Ik ben begonnen met te
zeggen dat de dankbaarheid en ook verknochtheid en ook de liefde van het
Nederlandse volk voor Hare Majesteit en haar Huis in de jaren, waarin wij
gescheiden waren, zeer waren verdiept en dat de komende tijd dus grote moge-
lijkheden bood om die aanhankelijkheid belangrijk te versterken, ook daar waar
ze minder werd gevoeld, want Oranje was voor ons geworden een symbool van
onze nationale onafhankelijkheid en onze eendracht; verder, dat onze zorg
allereerst uitging naar de mogelijkheden om ons volk in zijn geheel actief mee
te doen werken aan de bevrijding van onze broeders en zusters en om een
waardige plaats als volk in te nemen in de gemeenschap der volkeren. [Ik sprak]
over het feit dat het streven naar eendracht onweerstaanbaar zal doorbreken in
het gehele volks- en bedrijfsleven, mits het onderlinge vertrouwen niet wordt
geschokt ... Doch bovenal bewoog ons de zorg, dat de minsten onder ons niet

1 eh. H. J. F. van Houten, 23 sept. 1957. 2 Alle leden van de delegatie kregen f200
van de koningin om in Londen enkele kleine inkopen te doen.


