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standpunt uiteen van de katholieke vakbeweging, waarbij hij sterk de nadruk
legde op de belangrijkheid en onmisbaarheid van de vakbeweging in haar geheel
voor het tot stand brengen van goede, rechtvaardige sociale verhoudingen.

Na deze toespraak werd het woord aan mij verleend .
. . . Ik wil wel bekennen hoe in het begin van mijn toespraak de zenuwen mij

parten speelden. In de eerste plaats omdat ik mijn meningen zou moeten uitspre-
ken voor een gezelschap gestudeerden en in de tweede plaats omdat ik van te
voren niet alles rustig had kunnen overdenken. Mijn beurt om te spreken was
nu eenmaal gekomen en een niet accepteren daarvan was onmogelijk. Ik dwong
mezelf tot langzaam spreken, mijn best doend tot helder en kort formuleren.
Voor ons vertrek uit Goes had ik een nummer gekocht van het weekblad Je
Maintiendrai waarin een artikel was gepubliceerd over de medezeggenschap van
de arbeiders in de onderneming. Dit artikelleek mij een uitstekend uitgangspunt
voor wat ik wilde zeggen. Mijn betoog kwam neer op mijn stelling, dat in het
produktieproces de arbeid primair is en niet het geldkapitaal. Voor de arbeiders
bestaat in de onderneming geen recht om het beleid mede te bepalen. Laat staan
het recht om mede te beslissen over de bestemming van de gemaakte winsten.

Ir. Philips was het met mijn opvatting oneens. Wel vond hij dat overleg met
de arbeiders in de onderneming via hun vakbonden noodzakelijk was en dat de
invloed van de arbeiders vergroot moest worden, maar medebeslissingsrecht in
het bestuur van de onderneming wees hij van de hand .

. . . In mijn toespraak liet ik overduidelijk uitkomen, dat een toestand van
gebrek en armoede, ontbering en krotbewoning niet meer getolereerd zou
worden en dat de arbeiders niet langer in de hoek wilden blijven zitten waar de
slagen altijd terecht komen. Degenen die na de bevrijding in economische en
politieke zin de leiding in handen krijgen, zullen daarmede terdege rekening
moeten houden.

Ik vertelde vervolgens hoe ik zelf uit een groot arbeidersgezin was voortge-
komen. Hoe ik als kind reeds de schrijnende ellende van het grauwe arbeiders-
bestaan had ondervonden. Hoe ik met vijf zusjes en broertjes in een met stro
gevulde bedstede moest slapen, in de winter toegedekt met een paar te dunne
dekens en met vaders jas en andere kledingstukken die wat warmte konden geven.
En mij wendend tot de koningin zei ik dat al de jammer en de grauwheid van
het arbeidsbestaan met sparregroen en oranje werd bedekt als er weer eens een
koninklijk bezoek kwam.

Als men werkelijk voor vernieuwing voelt, betoogde ik, dan zallangs demo-
cratische weg de sociale wetgeving in alle opzichten verbeterd dienen te worden.
Als die verbeteringen en de uitbouw uitblijven, zal de ontevredenheid in sterke
mate toenemen en komt de arbeidersbeweging in handen van anti-democratische
krachten.'

Mr. Sassen gaf te kennen het in hoofdlijnen met mij eens te zijn.'

Later gaf van Oorschot deze passages aan zijn zoon, G. A. van Oorschot, iets
uitgebreider weer: 'Ik heb het over Domela Nieuwenhuis gehad, over Recht voor Allen,


