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zeggen, 'het meest ontroerend', aldus van der Gaag, waren van Oorschots
woorden; 'kennelijk had deze man', schreef hij, 'met een bezwaard hart
dit bezoek tegemoet gezien' (inderdaad: van Oorschots vrouw die van
de monarchie en van koningin Wilhelmina niets wilde weten, had hem
scherp verweten dat hij op het door de Casembroot overgebrachte ver-
zoek was ingegaan), 'want toen hij moest spreken, liep hij op de koningin
toe, nam allebei haar handen en zei: 'Majesteit, het is mij meegevallen.' ' I
Toen het gehele gezelschap vervolgens met de koningin werd gefoto-
grafeerd, liet zij van Oorschot en Hilda Verwey naast zich zitten - de
enige twee socialisten uit de groep. De koningin had vooral van Oor-
schots openhartigheid op prijs gesteld, 'voor hem', aldus Hilda Verwey,
'had ze een duidelijke voorkeur."

*

De aanwezigheid van de delegatie was aan de ministers bekend. Ger-
brandy bood haar in Brown's Hotel een lunch aan en enkele delegatieleden
spraken met individuele ministers, Hilda Verwey en van Oorschot bij-
voorbeeld met Albarda die, zo schreef later Hilda Verwey, 'elk gesprek
over de toestanden in het Zuiden en over onze denkbeelden en wensen
(wist) te vermijden' (zij spraken, zoals straks zal blijken, wèl over Burgers
radiotoespraak). 'We kwamen er boos en gedeprimeerd vandaan." Dat
het kabinet-Gerbrandy de koningin om ontslag had gevraagd, was aan
de delegatie als zodanig onbekend (de ontslagaanvraag van 23 januari was
geheim gehouden), wel drong tot haar door dat er 'een onmiskenbare
spanning' was tussen koningin en kabinet; dat was, aldus weer Hilda
Verwey, 'een volslagen verrassing." Directe vragen die op de kabinets-
formatie betrekking hadden, stelde de koningin aan de delegatie niet -
enkele van die vragen kwamen echter wèl aan de orde in apart overleg
dat zij (behalve nog met de Quay die opnieuw uit het bevrijde Zuiden
was overgekomen, ditmaal samen met Gispen) op zaterdagavond 3 fe-
bruari voerde met Beel, Wijffels en de Casembroot, zulks in aanwezig-
heid van de 'Noordelijke appendix', van der Gaag. Hun vieren had de
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