HET DERDE KABINET-GERBRANDY

... Wat armslag om perspectieven te laten zien en jongeren gelegenheid te
geven voorbereidingen te treffen. Alles minder stroef [en] formeel te laten werken
... ze maken werkelijk deel uit van nieuwe gemeenschap, snijdt dat niet af. Maar
Glerbrandy] moet losgewikkeld worden . .. Ook belangrijk punt hoe alles wordt
meegedeeld. Men voelt alles aan, dus waarheid, niet gaan bluffen dat het de
vernieuwing is, ze moeten het zien in de personen en in de daden.’

Men mag, dunkt ons, uit deze notitie afleiden dat de koningin op 23
januari geneigd was, de formatie-opdracht aan Gerbrandy te geven. Zij
gaf hem vervolgens in de ochtend van donderdag de 25ste een uiteen-
zetting welke op die notitie was gebaseerd; daarbij zei zij ook dat het
haar voornemen was, bij personen uit het bevrijde Zuiden te informeren
of dezen Gerbrandy wel als voldoende ‘vernieuwd’ beschouwden.

Gerbrandy deed haar op die donderdagochtend geen toezegging dat
hij bereid was, de door haar bedoelde opdracht te aanvaarden. De zaken
dreigden hem boven het hoofd te groeien; eigenlijk had hij zijn volle
aandacht nodig om bij de regeringen van Engeland en de Verenigde
Staten begrip te wekken voor de noodtoestand in het bezette Noorden
en om Shaefte stimuleren tot het voorbereiden van hulp op grote schaal
— daar was nu de crisis-Burger bijgekomen welke hem woensdagmiddag
op scherpe kritiek in de ministerraad was komen te staan; ook was voor
hem onaanvaardbaar dat, na alles wat hij sinds de zomer van 40 als
minister-president had gepresteerd, personen uit het Zuiden nu zouden
uitmaken of hij voor een nieuw minister-presidentschap in aanmerking
kwam. Hij schreef donderdagmiddag aan de koningin een brief die van
een uitgesproken gedeprimeerd karakter was — hij voelde er niets voor,
opnieuw formateur te worden. Hij had de koningin op 13 januari bericht
dat de positie van het kabinet ‘onhoudbaar’ was geworden en haar
eigenlijk te verstaan gegeven dat zij hém opdracht moest geven tot
reconstructie van het kabinet — weken waren verstreken waarin niets was
geschied. ‘Ik zie voor mijn ogen’, schreef hij,

‘de werkkracht van het kabinet verzwakken. Ik heb tenslotte ook niet de fysieke
mogelijkheid alles tegelijk te doen: telkens (en daarbij denk ik niet aan de
conferenties met Uwe Majesteit) de kwestie der reconstructie te bespreken en
daarover te handelen, en de besprekingen met de heren van Shaef zowel hier als
ginds voor te bereiden en te voeren, en allerlei vraagstukken van belangrijke aard
met mijn collega’s op te nemen. Dit alles ondermijnt de kracht die ik nodig heb
om grote maatregelen te nemen of te bevorderen. Ik weet niet, [door] wie of
door welke kring bezwaren tegen mijn persoon en optreden worden uitgebracht,
maar het ogenblik is nu aangebroken, waarop deze personen, de zaken van buiten

994



