
HET DERDE KABINET-GERBRANDY

Op zaterdag 3 februari werd van Kleffens "s avonds laat' door de Quay
opgebeld die hem, aldus van Kleffens, 'op enigszins opgewonden toon
met spoed te spreken vroeg." Het gesprek vond zondagochtend plaats
(de ochtend waarop de delegatie uit het Zuiden afscheid nam van de
koningin); nadat de Quay er eerst het denkbeeld in had besproken dat
de koningin persoonlijk in Washington bij president Roosevelt zou gaan
aandringen op onmiddellijke voedselhulp aan bezet Nederland (gezien
alle stappen welke terzake al waren ondernomen, hield van Kleffens dat
voor volmaakt overbodig), 'zei hij', noteerde van Kleffens, 'dat ik een
nieuw kabinet moest vormen omdat men Gerbrandy niet vertrouwde;
ik legde hem uit dat dit laatste onzin is, en voorts waarom Gerbrandy
bepaald niet moet worden vervangen als president." Wie heeft u toch
verteld, vroeg van Kleffens nog, dat Gerbrandy onbetrouwbaar zou zijn?
De Quay zei dat dat bisschop Mutsaerts van Den Bosch was geweest -
de prelaat aan wie Gerbrandy op de eerste dag van zijn rondreis door het
bevrijde Zuiden een bezoek had gebracht en die blijkbaar van de achter-
grond van dat bezoek niets had begrepen.

De Quay bracht de reactie van van Kleffens aan de koningin over. Zij
liet de minister van buitenlandse zaken de volgende ochtend bij zich
komen:

'Om half elf ontboden bij de koningin, maakte deze zich tot tolk van de Quay
en consorten en vroeg mij of ik een nieuw kabinet zou vormen, hetzij om daarvan
voorzitter te blijven, hetzij om Gerbrandy als voorzitter te laten optreden, na vier
van haar vijftien raadgevers te hebben gehoord.' Ik zei dat ik dezen zou ontvangen
en haar daarna mijn besluit zou meedelen, doch herinnerde Hare Majesteit aan
mijn mening dienaangaande, dat namelijk Gerbrandy niet moet aftreden en
voorts dat ik mijzelf niet geschikt acht voor het premierschap" -

'ik ken de Nederlandse binnenlandse politiek niet', zei van Kleffens
daarbij, 'en u moet mij niet vragen, te zijn als een rivier die buiten zijn
oevers treedt." Naar zijn departement teruggekeerd, pleegde hij over-
leg met Michiels en de Booy (zij waren het er gedrieën over eens dat de
formatie-opdracht aan Gerbrandy moest worden gegeven en aan nie-
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