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noot' weten dat zij de prins zou vragen, 'voorlopig geen beslissingen te
nemen ... in verband met mijn voornemen ... om mij van verschillende
zijden te doen inlichten omtrent welke taak hij in de naaste toekomst
eventueel op zich zou kunnen nemen.'! Medio maart arriveerde de prins
in Londen. De van der Schueren stelde hem voor dat hij Algemeen
bevelhebber zou worden met onder zich een Bevelhebber die het eigen-
lijke werk zou doen. Het was een voorstel dat, dunkt ons, alle nadelen
die aan de positie van de prins vastzaten, handhaafde (de burgerij zou de
Algemeen bevelhebber verantwoordelijk blijven stellen voor wat door
onder hem ressorterende strijdkrachten werd misdreven) en het enige
voordeel (er ging van het reële bevelhebberschap van de prins zekere
samenbindende kracht uit) zou doen verdwijnen. De prins evenwel, die
nogal onder de indruk was van de kritiek die zich tegen hem had gericht,
ging op 16 maart met de van der Schuerens voorstel accoord, zij het onder
het voorbehoud dat de koningin (die zich in het Zuiden bevond) dat ook
zou doen en dat hij zich met de keuze van de Bevelhebber kon verenigen.
Alles leek in kannen en kruiken, maar neen: één dag later trok de prins
zijn accoordverklaring in - de majoors Frowein en Six die met hem
meegekomen waren (twee van de 'Drie Musketiers') hadden hem er op
gewezen dat hij als bevelhebber van de BS in het bevrijde Zuiden èn in
het bezette Noorden bepaald nuttig werk deed en dat men voor nieuwe
schade aan zijn naam niet bevreesd hoefde te zijn, aangezien was afge-
sproken dat de verdere arrestaties van 'foute' elementen, hoewel te
verrichten door aanhoudingsploegen van de BS, zouden geschieden
onder de verantwoordelijkheid van het Militair Gezag. De van der
Schueren deed toen aan Gerbrandy weten dat hij er van afzag, minister
van oorlog te worden, hetgeen de Booy op wie nu drie portefeuilles
bleven rusten (Scheepvaart en Visserij, Marine en Oorlog) wèl vervelend
vond. 'I really think', noteerde hij, 'that de van der Schueren is afraid of the
job'? en aan Gerbrandy schreef de Booy naar aanleiding van de weigering
van de prins, afstand te doen van zijn actief commando: 'Als de zaken
staatsrechtelijk voor elkaar waren, zou het, dunkt mij, niet bij ZKH liggen
om hierover te beslissen."

Naar Breda teruggekeerd, richtte de prins vervolgens een uitvoerig
memorandum' tot Gerbrandy ten betoge dat zijn bevelhebberschap een

1 'Blocnoot' z.d. (ca. 9 maart 1945) van de koningin aan Gerbrandy (AOK., map
'Uiteenvallen eerste, formatie tweede kabinet-Gerbrandy'). 2 De Booy: 'Dagboek',
19 maart 1945. 3 Brief, 19 maart 1945, van de Booy aan Gerbrandy (AOK, map
'Uiteenvallen eerste, formatie tweede kabinet-Gerbrandy').
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