AANVULLING VAN HET KABINET

functie was, ‘die eigenlijk neerkomt op hetzelfde wat een inspecteur-
generaal zou doen.’! Verder kwam de zaak voorlopig niet, behoudens
dan dat de koningin Gerbrandy deed weten dat zij diegenen die genoemd
waren voor dat eventuele Bevelhebberschap (naar wij aannemen: Dijx-
hoorn, wellicht ook Sas) afwees: dat waren ‘personen die de oude
mentaliteit van ons oude leger vertegenwoordigen . . . Ik blijf bij mijn
overtuiging dat wel degelijk een oplossing te vinden is waarbij aanhan-
gers van het moderne leger bij oprichting ervan de leiding hebben.’

De van der Schueren dus af. Wie nu? Toch de Quay, zij het dat de
koningin van deze als mogelijke minister van oorlog aanvankelijk niet
gecharmeerd was. ‘Ofschoon ik een hoge dunk heb van zijn kunde en
karakter is hij’, had zij begin maart aan Gerbrandy geschreven, ‘te veel
een bespiegelende natuur en is niet genoeg voortvarendheid en kracht
van hem te verwachten.”> Zij herzag evenwel haar opinie; tijdens haar
bezoek aan het bevrijde Zuiden sprak zij met de Quay over zijn mogelijk
ministerschap en vervolgens ontving Gerbrandy op 22 maart een notitie
van haar dat hij ‘gerust’ de Quay kon nemen, ‘m.. blijkt hij een goede
kijk te hebben op wat ons volk verlangt ten opzichte van het nieuwe
leger. Ik hoop dat deze portefeuille ten spoedigste bezet zal zijn’* De
Quay werd op 4 april als minister beédigd; er werd toen nog één
ministerschap waargenomen: Waterstaat (door Wijffels). Die portefeuille
had Gerbrandy aan ir. Koomans aangeboden; deze wilde wél secretaris-
generaal van het Londense departement worden maar niet minister. Voor
dat ministerschap stelde zich toen ir. Tromp beschikbaar, de Philips-
functionaris die van eind september ’44 af plaatsvervangend hoofd was
geweest van het Bureau Inlichtingen te Eindhoven. Tromp werd op
s april beédigd.

Na die twee aanvullingen meende Gerbrandy dat zijn kabinet vol-
doende volledig was om jegens de bevolking van het bevrijde Zuiden
en het bezette Noorden een toelichting te geven op de samenstelling.
‘Getracht is’, zei hij op 6 april in een toespraak voor Radio Oranje®, ‘de
verschillende stromingen, zoveel als de omstandigheden veroorloofden,
vertegenwoordigd te krijgen. Tk denk daarbij niet aan politieke partijen,
maar eerder aan richtingen die zich een bedding groeven in ons volks-
leven’ (welke ‘richtingen’ Gerbrandy op het oog had, is ons volmaakt

! Prins Bernhard: Memorandum ‘Mijn positie en verantwoordelijjkheid’ (22 maart
1945) (av). 2 ‘Blocnoot’ van de koningin aan Gerbrandy, 19 of 20 maart 1945
(av). * Awv, zd. (ca. 9 maart 1945) (av.). * Av, z.d. (22 maart 1945 ontvangen)
(av). 5 Tekst: Eng, dl. V b, p. 470.
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