
GERBRANDY ZIET TERUG
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'Ik heb', schreef Gerbrandy over de formatie van zijn derde kabinet in
zijn in '46 verschenen officiële verantwoording: Enige hoofdpunten van het
regeringsbeleid in Londen gedurende de oorlogsjaren 1940-1945,

'met een bezwaard hart (de) opdracht welke naar luid van door mij gevoerde
voorbesprekingen tot een in het Noorden des lands onbegrepen kabinetsformatie
zou leiden, aanvaard, omdat ik mij, na raadpleging van ambtgenoten, niet ver-
antwoord achtte als kapitein het schip, ondanks het nieuwe van de bemanning,
in de steek te laten. Wij stonden midden in de meest ernstige besprekingen met
onze bondgenoten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten; het Noorden des
lands lag te zieltogen, we moesten verder, en zo heb ik tezamen met mijn trouwe
medewerkers de heren van Kleffens, Michiels van Verduynen, de Booy en Bolke-
stein met de versterking uit het Zuiden de last opnieuwopgenomen.' I

Wat hem vooral gestoken had was dat hij, nadat hij in januari het
gehele kabinet op één lijn had gekregen (duidelijk aangegeven in zijn
brief van de z rste aan de koningin waarin hij haar had bericht dat hij en
al zijn ministers zouden aftreden als zij niet accoord ging met een
'aanvulling' van het kabinet, 'met zekere reorganisatie'), twee-en-een-
halve week na die brief zelf het eenheidsfront had verbroken door de
opdracht te aanvaarden, 'een in wezen nieuw kabinet' te vormen. Dat
was, zo erkende hij in '49 jegens de Enquêtecommissie,

'in strijd met mijn vroeger in het kabinet aangenomen houding en met het advies
dat herhaaldelijk door mij is uitgebracht. Ik heb nog getracht, het element van
reconstructie en aanvullen, dat steeds in mijn advies had gelegen, binnen de
perken van mijn opdracht te brengen. Daarom heb ik o.a. bewerkt dat minister
Bolkestein werd aanvaard als minister van onderwijs. Hetzelfde heb ik gepro-
beerd voor een van de andere leden van het oude kabinet", voor de portefeuille
van oorlog en daarna voor de nieuw te vormen portefeuille van Ministry of
Information, maar daarin heb ik niet kunnen slagen. Mijn hoofdbezwaar, naast de
omstandigheid dat ik in werkelijkheid mijn houding en mijn adviezen van
vroeger verloochende' -

'verloochende' - vandaar zijn schuldgevoel, vandaar zijn schaamte,

'was gelegen in het feit dat men in het Noorden, dat in zulke moeilijke omstan-

I Gerbrandy: Enige hoofdpunten, p. 57. 2 Van Heuven Goedhart.
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