
VAN DEN TEMPELS OORDEEL

Nederland in Londen, het aandeel van de koningin in het gebeurde zorg-
vuldig verzwijgend, het volgende geschreven:

'Het uiteenvallen van het kabinet kon niet anders dan een diepe teleurstelling
betekenen voor de ministers die gedurende de ganse oorlog, in een tijd van
stormen en gevaren, hun land hadden gediend, en die nu, met de definitieve
bevrijding in het zicht, hun werk moesten prijsgeven en aldus verstoken werden
van de gelegenheid om, op vrije Nederlandse grond, hun portefeuilles over te
dragen aan opvolgers, die daartoe door het vertrouwen van het Nederlandse volk
zouden worden geroepen. Het was een hard gelag, omdat moeilijk kon worden
aangenomen dat 's lands belang strookte met deze gang van zaken.

Maar het was evident dat het stuur was ontglipt aan de hand van de minister-
president, dat hij niet was opgewassen tegen de moeilijkheden, nu het land
werkelijk moest worden bestuurd en dat hij niet bij machte zou zijn het gezag
en de autoriteit der regering tegen de weerstrevende en uiteenlopende' krachten
te herstellen. Met die opvatting werd niet te kort gedaan aan de grote verdiensten,
welke professor Gerbrandy zich, onder buitengewoon moeilijke omstandighe-
den, toen zijn bijzondere eigenschappen ten volle tot haar recht konden komen,
voor het land had verworven. Hij was, op kritieke momenten, vaak boven zichzelf
uitgestegen. Hij was onverschrokken. Bovenal, hij was met onverzettelijke wils-
kracht onder alle omstandigheden, bij gunst of ongunst van het lot, het grote

vond het van mijzelf niet collegiaal', zei Gerbrandy aan de Enquêtecommissie (getuige
Gerbrandy, a.v., dl. V c, p. 437) - hij had er van Heuven Goedhart zijn excuses voor
aangeboden; de commissie sprak (naar ons oordeel: terecht) haar 'afkeuring' uit over
Gerbrandy's opdracht 'tot zulk een grievende daad'. (a.v., dl. Va, p. 703)

Nieuwe deining rond van Heuven Goedhart ontstond in april toen deze, die zich
toen weer in het bevrijde Zuiden bevond, aan een door de linies gekomen illegaal
werkster van wie een relatie naar het Noorden zou gaan, twee lange brieven meegaf,
één voor Bosch van Rosenthal, één voor Frans Goedhart - beide brieven (teksten:
a.v., dl. V b, p. 503-05) kwamen bij een instantie terecht (vermoedelijk de security-
afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten) die ze doorgaf aan het Bureau Inlich-
tingen. BI zond ze naar Londen. In de ministerraad werd het vervolgens 'algemeen
scherp afgekeurd dat een oud-minister een geheime correspondentie tracht te voeren
met adressen in bezet gebied, waarbij één der Vertrouwensmannen. Bovendien wordt
de inhoud der correspondentie door vele leden zeer gelaakt.' (Ministerraad: Notulen,
17 april 1945)

Uit die over het algemeen negatief getinte inhoud willen wij hier weergeven dat
van Heuven Goedhart Kruis zag als 'stellig bekwaam en stellig betrouwbaar', dat hij
Gerbrandy 'stuurloos' noemde en prins Bernhard 'een voortreffelijke figuur die
waarlijk uitnemend werk verzet maar die helaas in een overste' (van Houten) 'een
verkeerde raadgever heeft (de andere zijn goed, met name mr. Six en pater Bleijs)',
en tenslotte dat hij aan Bosch van Rosenthal deze bekentenis deed: 'Ik wenste dat ik
nimmer naar Londen gegaan ware. Welk een allerverschrikkelijkste deceptie. Maar ik
heb veel geleerd.'
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