
GERBRANDY'S BELEID

wordt' - in plaats daarvan aanvaardde hij een opdracht om 'een wezenlijk
nieuw kabinet'samen te stellen. Dat hij zich over dat laatste in hoge mate
schuldig heeft gevoeld, is duidelijk. Intussen is ànze opinie dat men het
moment van die 'verloochening' niet moet laten vallen op de z jste
januari waarop hij het hoogst belangrijke gesprek met de koningin voerde
waarin zij de verwijten van het kabinet afwees, hij vervolgens klaagde
over 'de impasse waarin hij zich bevond', zij daarna een 'stap verder (ging)
dan m'n plan was' door hem een formateurschap in het uitzicht te stellen
(met 'volle 100% vernieuwing van bevrijd deel van Nederland') en hij
tenslotte dat aanbod niet ronduit afwees - neen, die 'verloochening' viel
eerder, namelijk al in de periode van midden december' 44 af waarin hij
naar het denkbeeld toegroeide om 'de socialisten' (Albarda, Burger, van
den Tempel), voorts van Boeyen en van Lidth en, als de pressie uit het
Zuiden sterk bleek te zijn, tenslotte ook van Heuven Goedhart uit het
kabinet te verwijderen. Het eenheidsfront der ministers dat gesuggereerd
werd in Gerbrandy's brief aan de koningin van 21 januari, was, wat
hemzelf betrof, schijn - juist hij was er geen voorstander van dat het
kabinet louter 'aangevuld' zou worden en dáárom bezweek hij zo spoedig
voor het aanbod dat de koningin hem deed: het was namelijk niet
wezenlijk in strijd met wat hijzelf voor wenselijk hield. Anders gezegd:
terwijl zijn verklaring jegens de Enquêtecommissie de suggestie wekte
alsofhij louter door uiterlijkefactoren een deel van zijn ambtgenoten had
laten vallen, lag de zaak in werkelijkheid eerder aldus dat hij de betrok-
kenen al enige tijd tevoren innerlijk goeddeels of geheel had losgelaten.
Of gaan wij met deze analyse van Gerbrandy's beleid te ver? Neen,
voorzover wij toch niets anders hebben gedaan dan door de ons bekende
punten één lijn trekken - misschien evenwel ja, voorzover in dit alles
de verwarring waarin de van alle kanten door moeilijkheden besprongen
premier zich bevond, niet voldoende is verdisconteerd.

Hoe dat zij, vast staat voor ons dat het tweede kabinet-Gerbrandy in
januari-februari '45 de strijd met de koningin zou hebben gewonnen
indien dat kabinet een solidaire ploeg zou hebben gevormd en indien de
premier uit volle overtuiging die solidariteit als wapen tegen de koningin
zou hebben gekeerd. Welnu, ook de kabinetssolidariteit welke in Ger-
brandy's brief van 21 januari werd gesuggereerd, was voor een groot deel
schijn. Er was tussen teveel ministers teveel persoonlijke animositeit
ontstaan; van Gerbrandy ging niet voldoende bindende kracht meer uit;
de wil om samen aan de grote moeilijkheden die zich voordeden, het
hoofd te bieden, was verzwakt en het gevolg was dat het kabinet meer
en meer aan de zin van zijn eigen voortbestaan ging twijfelen. Van
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