
HET DERDE KABINET-GERBRANDY

Heuven Goedhart stelde in de brief die hij Gerbrandy op I7 december
uit Oisterwijk toestuurde, voor, dat deze een 'kortdurig nieuw zaken-
kabinet' zou formeren - wat betekende dat anders dan dat de ene minister
het denkbeeld opperde om aan een groot deel van de andere ministers
hun portefeuille te ontnemen? En waar was de onderlinge solidariteit
toen van Lidth op 8 januari aan de koningin de namen opgaf van zijn
ambtgenoten die hij als tegenstanders van het Militair Gezag beschouw-
de? Trouwens, het moge dan waar zijn dat Gerbrandy zich niet gehouden
heeft aan de afspraak dat het kabinet slechts zou worden aangevuld, van
de ministers uit zijn tweede kabinet aan wie hij een plaats in zijn derde
aanbood, is van den Broek de enige geweest die dat aanbod heeft
geweigerd. Terecht geweigerd? Zouden wij daar met 'ja' op antwoorden,
dan zouden wij moeten afkeuren wat Bolkestein, de Booy, van Kleffens
en Michiels hebben gedaan en daartoe achten wij ons niet geroepen, zo
min als de Enquêtecommissie zich, gelijk weergegeven, geroepen achtte
Gerbrandy's derde formatie af te keuren. Gerbrandy-zelf en zijn vier
genoemde ambtgenoten hebben grote innerlijke bezwaren moeten over-
winnen om een situatie te aanvaarden waarin, zo voelden zij het, in wezen
de koningin haar zin gekregen had; wat daarbij het zwaarste bij hen heeft
gewogen, was, en dat heeft de Enquêtecommissie terecht begrepen, het
lands belang.

De koningin in het Zuiden

Het was een hartewens geweest van de koningin, zo spoedig mogelijk
weer voet te zetten op vaderlandse bodem en zich weer te bevinden
temidden van het volk dat zij als het haar van Godswege toevertrouwde
volk beschouwde en voelde. In de tweede helft van september en eind
november '44 had zij, zoals wij eerder vermeldden, getracht, buiten
voorkennis van de ministers naar het bevrijde Zuiden te gaan - haar beide
pogingen waren mislukt. Nadien moet zij wel begrepen hebben dat zij
slechts met instemming van de ministers, die tenslotte voor haar veilig-
heid verantwoordelijk waren, het Zuiden kon bezoeken. Dat bezoek bleef
zij voorbereiden. Haar voornemen was, een rondreis te maken door het
gehele bevrijde gebied en dan in alle streken en steden die zij zou
bezoeken, een representatieve groep illegale werkers te ontmoeten. Begin
december had zij de Quay verzocht, Beel, Wijffels en de Casembroot
opdracht te geven, de personen uit te kiezen die de door haar gewenste
'delegatie' uit het Zuiden zouden vormen - begin januari stuurde zij de

I028


