‘UBENT ONZE MOEDER’

Quay een eerste schets voor een reisplan. ‘Het gewone gedeelte’ van haar
reis wilde zij ‘ter vermijding van gevoeligheden’ door de commissarissen
der koningin (van Sonsbeeck, Smits van Oyen en Quarles van Ufford)
laten organiseren, ‘als altijd’’, maar die commissarissen mochten niets te
maken hebben met de voorbereiding van haar ontmoetingen met illegale
werkers want daarvoor waren zij, aangezien het een ‘aanraking met
vernieuwde personen’ zou betreffen, ‘minder geschikt’.2 Beel, Wijffels
en de Casembroot moesten de groepen illegale werkers vormen of laten
vormen en die mochten niet te groot worden, want dan zouden zij,
schreef de koningin aan de Quay, ‘een veel te oppervlakkige beurt krijgen,
en zou [ik] ze niet kunnen eren gelijk zij dit verdienen; willen zij tot hun
recht komen, dan zouden vijftien, indien zij enkelingen zijn, en bij de
mogelijkheid er groepen uit te vormen, dan zouden het er dertig 2
vijf-en-dertig kunnen zijn . .. Ik hoop’, aldus het slot, ‘dat mijn schoon-
zoon zowel op de raadhuizen als in de woningen waar ik gastvrijheid zal
genieten, mijn rantsoen met de militairen in orde brengt, want niemand
wil ik tot last zijn.”

De nogal strenge winter maakte de rondreis in januari onraadzaam.
Trouwens, op de 23ste diende het tweede kabinet-Gerbrandy zijn ontslag
in en de koningin meende in Londen te moeten blijven totdat bekend
was gemaakt (23 februari) dat de nieuwe formatie was geslaagd. Nadien
werden de voorbereidingen voor haar rondreis voltooid. De bedoeling
was dat aan die reis en aan haar route geen enkele publiciteit zou worden
gegeven zolang zij zich in het Zuiden bevond. Zij kreeg voor die reis van
het Britse leger de beschikking over een gepantserde auto en over de
normale Britse legerrantsoenen; die rantsoenen werden in Brussel waar
zij op 12 maart aankwam, tot haar beschikking gesteld — het brood dat er
bij was, was na enkele dagen (ze zou eerst Zeeland, vervolgens Noord-
Brabant en tenslotte Zuid-Limburg bezoeken®) bikkelhard; vers brood
wilde ze niet aannemen tot, zo hoorden wij later: ‘iemand tegen haar zei:
‘Majesteit, het is goed gebruik om moeder als ze op bezoek komt, het
beste voor te zetten en u bent onze moeder’ — toen gaf ze toe.’> Haar
gevolg beperkte ze tot een minimum: een secretaris (mr. J. C. baron Baud,
de particulier secretaris van prinses Juliana, die meer dan vier jaar lang

! Brief, z.d., van de koningin aan J. E. de Quay (archief kab. der koningin). 2 Brief,
z.d. (ca. 9 maart 1945) van de koningin aan Gerbrandy (AOK, map: ‘Uiteenvallen
eerste, formatie tweede kabinet-Gerbrandy’). > Brief, z.d. (begin jan. 1945) van de
koningin aan de Quay (archief kab. der koningin). * Een bezoek aan Nijmegen was
te gevaarlijk geacht. 5 M. A. Tellegen, 3 dec. 1957.
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