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'Indisch gijzelaar' was geweest, op 17 september '44 uit het kamp Amers-
foort was vrijgelaten, door de linies was gegaan en zich in Londen weer
had aangemeld) en een wachtmeester van de marechaussee; voor haar
persoonlijke bagage had zij aan één koffertje genoeg.

Het zwaargetroffen West Zeeuws-Vlaanderen was het eerste gebied
dat zij wilde bezoeken - dáár zou zij op 13maart na een afwezigheid van
bijna vijf jaar weer de vaderlandse bodem betreden, en wel bij het dorp
Eede. Volgens plan zou zij er om 12 uur precies de grens overschrijden,
te voet. Pelt, de chef van de Regeringsvoorlichtingsdienst (hij was als
hoofd van de sectie-Voorlichting van de staf Militair Gezag opgevolgd
door J. A. van Houten), was tijdig met een aantal Geallieerde oorlogs-
correspondenten en -fotografen ter plekke aanwezig. De fotografen wil-
den het moment vastleggen waarop de koningin de grens zou passeren.
Er had een granieten grenspaal gestaan maar die was door artillerievuur
omver geblazen. Pogingen om de paal weer op te richten, mislukten. De
fotografen zeiden dat men, al stond er nu een vlag, op de foto's toch ook
duidelijk moest zien waar precies de grens lag. Iemand werd er op uit
gestuurd om een blik witte verf te zoeken. Er wàs geen verf 'Toen zei
een molenaar', aldus later Pelt, 'dat hij er wel een baaltje meel voor over
had. Dat baaltje werd gehaald en er werd toen met het meel een brede
streep over de weg gemaakt waar we ook nog water overheen sprenkel-
den, anders zou het verstuiven."
Om één minuut voor half een overschreed de koningin de grens.

Onder de aanwezigen (een groot aantal personen uit de streek was komen
toelopen) bevonden zich Beel, Kruls, commissaris Quarles, gedeputeerde
de Casembroot en de cineast Gerard Rutten die eind '43-begin '44 in
Londen veel contact met haar had gehad. De koningin, schreef Rutten,

'zag bleek maar was zeer beheerst. Ook wij waren zeer onder de indruk van dit
historische ogenblik en hadden moeite om onze ontroering te beheersen. Het
was doodstil, zo stil dat men zelfs het vlaggedoek in de wind hoorde wapperen
... Er werd niet gejuicht. Het was of de bevolking het niet kon geloven dat daar
werkelijk hun koningin stond.

Plotseling werd de stilte onderbroken doordat iemand met schorre stem het
Wilhelmus begon te zingen, dat weldra door iedereen werd meegezongen ...
En na het Wilhelmus brak ineens de vreugde om het weerzien door, toen werd
er gejuicht tot de kelen schor werden ... Veel mensen stonden te huilen van
ontroering en grepen de handen van de koningin."

I A. Pelt, 30 dec. 1955. 2 G. Rutten: Ontmoetingen met koningin Wilhelmina (1962),
p. 85-86.
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