
HARTELIJKE ONTVANGST DER KONINGIN

In Aardenburg werden de eerste illegale werkers aan de koningin
voorgesteld, zo ook de naaste familieleden van enkele andere illegale
werkers die kort tevoren wegens sabotage waren gefusilleerd. 'Er waren',
aldus Pelt,

'twee kinderen bij, een jongetje en een meisje - ik denk dat ze zes en acht jaar
waren. Die liepen huilend op de koningin toe en verborgen hun hoofd in die
ene mantel die ze de hele reis zou dragen, de een aan de rechter-, de ander aan
de linkerkant. Iedereen stond daarbij te huilen, ook de koningin, hoeveel moeite
ze zich ook gaf om zich te beheersen. We kregen het werkelijk allemaal te kwaad
en één hard-hoiled Canadese oorlogscorrespondent die ook al in tranen was, tikte
me op m'n schouders en zei me: 'Damn it, that's the first time I am seeing something
real.' '1

Er kwamen meer van die ontroerings-momenten, zo in het vrijwel
volledig verwoeste Westkapelle waar de koningin, toen zij op het punt
stond, per dukw het dorp te verlaten, 'door honderden Westkappelaars
die op de puinhopen stonden, het Wilhelmus werd toegezongen. Zij heeft
later verklaard', aldus de Casembroot, 'dat dit voor haar een der ontroe-
rendste en indrukwekkendste momenten van haar tournee door Zeeland
is geweest."

Overal waar de koningin verscheen, werd zij door de haastig toege-
stroomde menigte verwelkomd met een hartelijkheid die vóór de bezet-
ting maar al te vaak had ontbroken. Zij was méér geworden dan symbool
van de nationale onafhankelijkheid - zij had met haar radiotoespraken
het hart van het volk geraakt. In deel z schreven wij dat zij vóór mei '40
'met haar strakheid van optreden en gestrengheid van uiterlijk velen
misschien eerder ontzag dan liefde had ingeboezemd' en dat 'de mens
Wilhelmina voor de grote massa een onbekende' was geweest - in de
jaren '40-'45 evenwel werd zij, zo formuleerden wij het in deel ç, 'louter
door het medium van de radio voor die grote massa een mens (strijdvaar-
dig, warmvoelend, meelevend), terwijl zij een koningin blééf: een konin-
gin om trots op te zijn - zo werd het gevoeld.' En zo werd het in het
bevrijde Zuiden getoond.

Voor haarzelf waren natuurlijk de ontmoetingen met de groepen
illegale werkers (de 'vernieuwde personen', de 'helden') van bijzondere
betekenis. Per streek of stad waren dat hoogstens enkele tientallen. Geen
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