
HET DERDE KABINET-GERBRANDY

enkele keuze kon bevredigend zijn. In Breda hoorden de KP'ers pas van
het bezoek van de koningin toen, aldus Martha van Huessen-Pikaar, 'alles
achter de rug' was 'en de mensen van Trouw zijn voor het portiek blijven
staan ... In Eindhoven was het beter geregeld.' 1

Het waren, schreef de koningin zelf later in haar autobicgrafie Eenzaam
maar niet alleen, 'drukke' maar ook 'gelukkige dagen'; zij

'hadden haast meer van mij gevraagd dan een mens geven kan, zowel aan
geestkracht als aan lichaamskracht. En dan nog, terwijl elke dag zo vol was, iedere
keer maar weer mijn koffertje in- en uitpakken, omdat ik nu eenmaal niet iemand
bij mij had, die dit voor mij kon doen.

Ik kwam stralend en dankbaar terug op 'Mortimer', maar uitgeput. De laatste
dagen van de tocht werd ik geplaagd door ischias, een gevolg van de spanningen
die het weerzien veroorzaakte en die niet, zoals bij mijn landgenoten, een uitweg
konden vinden in het vrije loop laten aan de gevoelens. Ik moest voortdurend
voor iedereen klaar staan en mijn medeleven bewijzen en dat kan men slechts,
wanneer men zijn aandoening volkomen beheerst."

Over de politieke indrukken welke zij tijdens haar rondreis in het
bevrijde Zuiden opdeed, schreef de koningin niet in haar autobiografie
(daaruit weerde zij in beginsel alles wat met de uitoefening van haar
staatkundige functie te maken had), maar wij durven veronderstellen dat
die indrukken in het algemeen het beeld bevestigden dat zij zich had
gevormd: dat de massa des volks verwachtte dat zjj leiding zou geven,
dat dat een leiding moest zijn in de geest van de 'vernieuwing' en dat zij
dus juist had gehandeld toen zij de vorming van een nieuw kabinet had
doorgezet.

Activiteit van het nieuwe kabinet

Wat het derde kabinet-Gerbrandy heeft verricht, willen wij slechts be-
schrijven voor de periode tot 5 mei '45 - de dag waarop de Wehrmacht
in het nog bezette deel van Nederland benoorden de rivieren capituleer-
de. Nadien is het kabinet nog een week of zeven aan de macht gebleven
maar wat het toen heeft gedaan, zal pas in deel 12 aan de orde komen.

1 M. Van Huessen-Pikaar: Wij en een volk, p. 102. 2 Koningin Wilhelmina: Eenzaam
maar niet alleen, p. 396-97.
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