
HONGERWINTER

exorbitant groot deel van de lading als vrachtprij s bedongen; één geval
had zich voorgedaan waarbij een transportondernemer de helft van de
lading van zijn vrachtauto had mogen behouden - verkoop van die helft
op de zwarte markt had hem bijna f IOO 000 doen verdienen.

Meer nog. Niet alleen was voor het westen meer voedselhulp nodig
maar ook leek het wenselijk, zoveel mogelijk kinderen uit de honger-
provincies naar het oosten en noorden des lands over te brengen: schepen
die met levensmiddelen het Ijsselmeer zouden oversteken, zouden bij
het terugvaren kinderen kunnen meenemen. Ook daarvoor evenwel was
verlof van de bezetter noodzakelijk.

Begin december werd het denkbeeld, de algemene noodvoeding en
de evacuatie der kinderen door de kerken te doen organiseren, besproken
in het Interkerkelijk Overleg. Hieruit vloeide voort dat een van de
afgevaardigden van de Doopsgezinde Broederschap in dat kerkelijk sa-
menwerkingsorgaan, A. J. Th. van der Vlugt, opdracht kreeg, de zaak voor
te leggen aan het Reichskommissariat.

Van der Vlugt, de in Den Haag wonende Finse consul-generaal, had
in juni en juli '41 na het begin van de, door Finland gesteunde, Duitse
invasie van de Sowjet-Unie enkele malen toespraken voor Radio Hil-
versum gehouden die in de lijn lagen van de Duitse propaganda maar
die toespraken hadden niet in brede kring de aandacht getrokken en in
elk geval aan zijn naam geen ernstige schade toegebracht. Hij was nadien
in contact gebleven met Duitse instanties, vooral met Seyss-Inquarts
Haagse Beaujtragter Schwebel, maar hij bezat ook talrijke verbindingen
in illegale kringen; hij had zich van eind' 42 af veel moeite gegeven om
in Nederland 'kampadressen' van in Duitsland opgesloten illegale wer-
kers te verzamelen - die adressen had hij (hij bezat een permanent visum
voor reizen naar Berlijn) doorgegeven aan de man die van de Duitse
hoofdstad uit zoveel mogelijk hulp bood aan Nederlandse gevangenen
in Duitse tuchthuizen en concentratiekampen: A. Millenaar, de hoofd-
assistent bij het bureau van de rijkslandbouwconsulent die, toen de
Nederlandse legatiestaf in mei '40 naar Zwitserland mocht vertrekken,
in Berlijn werkzaam was gebleven bij de Zweedse delegatie.

Via Schwebel kon van der Vlugt omstreeks de lode december in
Apeldoorn doordringen tot Seyss-Inquart die hem vroeg, de volgende
dag terug te komen. Op die volgende dag kreeg van der Vlugt te horen
dat de Reichskommissar met de door de kerken te bieden voedselhulp
accoord kon gaan, mits Hirschfeld en Louwes zich met de opzet van die
hulp zouden verenigen en er tegen gewaakt zou worden dat het extra aan
te voeren voedsel ter beschikking zou komen van illegale groepen; ook


