HONGERWINTER

zei evenwel ds. Ravesloot, ‘doch voor de vier-en-een-half miljoen ver-
hongerde Nederlanders in het westen. En om het te concretiseren: wij
komen 66k pleiten voor de aldaar wonende communisten, al verdoem
ik hun beginsel!” Ebels kon met de hem voorgelegde opzet geheel
instemmen en toen ds. Ravesloot vervolgens zei dat hij op dinsdagoch-
tend 19 december alle predikanten uit Noord- en Zuidwest-Groningen
in de Martinikerk wilde toespreken, alsook ‘de kopstukken uit landbouw
en schipperij’, zei Ebels: ‘Kap die er maar af. Ik ken Groningen en het
gehele noorden. Wie de predikanten heeft, heeft de gehele gemeente.”?
Het kostte ds. Ravesloot volgens zijn eigen relaas enige moeite, in de
Martinikerk de medewerking te verkrijgen van de Groninger predikanten
die zich in den beginne tegenover zijn verhaal over de hongersnood in
het westen nogal sceptisch zouden hebben opgesteld (de mededeling dat
de bezetter met de opzet van de hulp accoord was gegaan, had ook al
wantrouwen gewekt), maar tenslotte won ds. Ravesloot (naar wij aanne-
men: met steun van dr. Rutgers) het pleit en ‘als gevolg hiervan’, aldus
ds. Ravesloot, ‘verklaarden zich alle aanwezigen bereid, alle mogelijke
moeite bij hun gemeenteleden te willen doen om West-Nederland te
redden van de hongerdood.”

Daarna begaven ds. Ravesloot en dr. Rutgers zich naar Winschoten,
Leeuwarden, Assen, Meppel en Zwolle waar zij telkens een beroep deden
op de medewerking van de geconvoceerde predikanten — een medewer-
king die van harte werd toegezegd.*

Dit alles betekende dat het Centraal IKB in Den Haag er van mocht
uitgaan dat de plaatselijke IKB’s in toenemende mate levensmiddelen uit
het oosten en noorden zouden ontvangen, vooral natuurlijk wanneer de
kanalen weer ijsvrij zouden zijn; de bezetter, gelijk vermeld, verleende
in zoverre medewerking dat voor de IKB’s bestemde hoeveelheden
levensmiddelen ook na 25 januari over de IJssel werden doorgelaten.

In het westen vond de oprichting van de IKB’s geen algemene instem-
ming. Hier en daar waren er kerkelijke gemeenten die al voordat de IKB’s
van start gingen, hun eigen noodvoorziening bevredigend hadden gere-

! J. Ravesloot: De houding van de kerk in de bezettingstijd 1940-1945 (19522), p. 31.
2 Av,p.32. 2 Av,p 33 * Op2s januari begonnen ds. Ravesloot en dr. Rutgers
aan een tweede tocht naar het noorden die drie weken duurde; zij vroegen toen om
steun voor de kinderevacuatie en bevorderden voorts met instemming van Louwes
dat in voorkomende gevallen voedselvoorraden buiten het apparaat van de provinciale
voedselcommissarissen om zouden worden verzameld die dan echter wel met mede-
werking van de vervoersafdelingen dier commissariaten naar het westen zouden
worden getransporteerd.
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