
HONGERWINTER

tot veertienjarige kinderen ruim elfhonderd helpers en helpsters waren
ingeschakeld.

Veel van die helpers en helpsters waren gerecruteerd uit kerkelijke
kringen - het is mogelijk dat juist het confessioneel karakter van het
IKB-werk de IKB-hulpverlening in Amsterdam heeft geremd, zulks
ondanks het feit dat de organisatie in de hoofdstad onder een andere
naam optrad, n1. die van 'Hulporganisatie Amsterdam'. Bij de verdeling
van de hulp bleven hier trouwens officiële instanties als de Armenraad
ingeschakeld. Extra-maaltijden voor lijders aan de hongerziekte waren
in de hoofdstad pas beschikbaar van begin maart af en het aantal dagelijks
uitgereikte porties was in april nog niet boven de 2500 gekomen. Ten
behoeve van de schoolkinderen had de Hulporganisatie Amsterdam méér
bereikt: zij voerde een groot deel van het voedsel aan dat door een aparte
organisatie: de Onderlinge Hulp Noodtoestand Schooljeugd, werd ver-
deeld, uiteindelijk onder tussen de dertig- en veertigduizend scholieren
(in totaal waren er in Amsterdam ca. honderdtwintigduizend scholieren).
Die OHNS was te danken geweest aan het initiatief van een van de
hoofdambtenaren van de gemeente, mr. A. de Roos, in die tijd hoofd
van de gemeentelijke dienst voor kinderkleding en -voeding, en was
begonnen met het verstrekken van voedselhulp aan de scholieren van de
openbare instellingen van onderwijs - die van de bijzondere instellingen
kwamen er pas enige tijd later bij, de katholieke (zij hadden aanvankelijk
met succes een eigen hulpverlening in stand gehouden) het laatst.

*

Gelijk eerder vermeld, had van der Vlugt bij Seyss-Inquart óók weten
te bereiken dat de samenwerkende kerken verlof kregen, de evacuatie
van kinderen uit de hongerprovincies te organiseren. Met die evacuatie
waren ook anderen bezig: er hebben zich gevallen voorgedaan waarin
ouders in het westen, die familieleden of vrienden in het oosten of
noorden des lands bezaten, er in slaagden, hun kinderen naar die fami-
lieleden of vrienden te brengen - soms bracht de man er niet alleen zijn
kinderen maar ook zijn vrouw naar toe. Soms zelfs werden kinderen door
ouders uit de steden in het westen weggezonden met de boodschap: Kijk
maar net zo lang in het oosten of noorden rond tot je een gezin hebt
gevonden dat voor je wil zorgen. 'Daar liepen ze dan plotseling in
Zwolle's straten', aldus een naoorlogse schets, 'de zwervertjes, meege-


