
OP HONGERTOCHT

somber en in de eerste helft opnieuw met uitzonderlijk veel regen - en
langs eindeloos schijnende wegen bewogen zich de hongertrekkers
voort, de meesten per fiets. Maar wat voor een fiets! Slechts weinige
hadden nog goede banden en wanneer men dan, soms na lang gezocht
te hebben, huiswaarts keerde, bewerkstelligde de zware vracht menig-
maal dat men een lekke band kreeg. Openbaar vervoer was er niet meer
(soms konden enkele gelukkigen meerijden op een Duitse trein) en wie
naar het oosten of noorden des lands wilde gaan en de lange fietstocht
over de Afsluitdijk of de Veluwe wilde vermijden, had de grootste
moeite om ruimte te vinden op de Lemmerboot. In Amsterdam kon men
er plaats op bespreken van negen uur 's morgens af - telkens stonden er,
weer of geen weer, al kort na vier uur talloze mensen in de rij die dan
te horen kregen dat zij twee, drie, zelfs vier weken moesten wachten
voor er voor hen plaats was. Dan maar liever toch fietsen!

'Wie beschrijft', aldus later de Haagse journalist J. G. Raatgever jr.,

'de ellende van de stakkerds die daar voortzwoegden op de kale landwegen van
de Kop van Noord-Holland of op de verlaten vlakten van de Veluwe waar de
oostenwind de rulle sneeuw voor zich uitdreef en onbarmhartig geselde alles wat
zich buiten waagde? Ik heb ze zien zwoegen voor hun karren of achter het stuur
van hun bakfiets, door een decimeters dikke laag sneeuw, pal tegen de gierende
oostenwind op, maar ik zag ze ook liggen, langs de weg, in elkaar gezakt van
vermoeidheid, bevangen van de koude, vaak stervend van ontbering."

Kruijer nam in zijn studie de volgende beelden op uit brieven en
dagboeken alsmede uit opstellen van scholieren, kort na de bevrijding
geschreven. Zij hadden gezien:

'Mensen met stukgelopen voeten die het bloed in de schoenen stond, en zelfs
een rood spoor achterlieten in de blanke sneeuw. Mensen zonder schoenen,
jutezakken rond de voeten.'

'Mensen die op blote voeten liepen daar hun schoenen kapot waren of te veel
pijn deden.'

'Kinderen van tien op blote voetjes en half gekleed liepen met kinderwagens
de boer af.'

'Oude mensen die niet meer voort konden.'
'Mannen die geen stap meer konden doen omdat ze aan hongeroedeem leden;

vrouwen en kinderen zaten langs de weg, uitgehongerd en ziek.'

I J. G. Raatgever jr.: Van Dolle Dinsdao lol de bevrijding, p. I Ia.
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