
HONGERWINTER

'Daar zag ik een vrouw flauw vallen. Ze had een zware last op de flets en ze
zag er bleek en mager uit.'

'Mensen die op de weg bewusteloos vielen.'
'Ook kwamen we een jongetje tegen met een handkar waarin zijn gestorven

jongere broertj e lag.' I

In Noord-Holland voerde de weg soms door polders die door de
Wehrmacht waren geïnundeerd. 'De rijke vruchtbomen', aldus de schrij-
ver J. c. P. Alberts in zijn relaas over een vlak voor Kerstmis '44 van
Amsterdam uit ondernomen hongertocht,

'steken hun dorre kruinen net boven de meerspiegel uit. Boerenkool is door al
dat water blijkbaar hard gaan groeien en bijna even hoog opgeschoten als de
appelbomen. Na een paar kilometers zwoegen, temidden van een stroom van
rammelende voertuigen, karren, kinderwagens en voetgangers, begint de weg
aardig onder water te staan. Dan komt de grootste verschrikking, die al het
aanrammelende misère-verkeer met stomheid slaat: de weg is plots over een
onafzienbare afstand onder het water verdwenen en één geworden met de zee
ter rechter- en ter linkerzij.

Sommigen trekken ten einde raad schoenen en kousen uit en duwen hun
karretje zo de oceaan in. Een enkele blijft met de moed der wanhoop op zijn flets
zitten. Ik blijf zitten. Ik heb heel wat, en in vele werelddelen, meegemaakt, maar
ik ben nog zelden zo bang geweest als daar, op mijn wankele, beladen fiets, in
dat eindeloze water, dat hoog opspuit en waaronder ergens een onzichtbare weg
ligt, die misschien, wat God verhoede, verraderlijke kuilen heeft.'

Alberts zette door -

'Maar in Hoorn staan de arme Amsterdammers met hun schamele karretjes en
hun bleke, ingevallen gezichten wanhopig op de keien; er is geen karner meer
te bekomen, alle hotels zijn vol, weken van te voren besproken, en eten kan je
alleen in het voormalige station krijgen, dat als volksgaarkeuken of cafetaria is
ingericht en dat in de voormiddag al is uitverkocht. Na veel zoeken en vragen
dring ik brutaal de Keizerskroon binnen (waarop een bordje 'gesloten' staat) en
vraag of ik aan de (pik-zwarte) maaltijd kan deelnemen. Er is al een lijst van
negentien liefhebbers en véél eten is er niet. Ik slaag er in als twintigste en laatste
op de lijst te komen."

De schrijfster Henriëtte Mooy over haar tocht naar de Wieringermeer-
polder:

I G. J. Kruijer: Hongertochten. p. I94. 2 Joh. C. P. Alberts: Eten halen. Een honger-
novelle (z.j.), p. I4-I7.
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