
OP HONGERTOCHT

'Maar 0, de mensen, die als in een langsliertige nachtmerrie telkens in nieuwe
golven op je af komen, de mannen, de vrouwen, wijdopengespalkte bolstaande
ogen, ingevallen wangen, ingedrukte slapen, bezwete voorhoofden met angstig-
dikke blauwe aderen; de grauwe, de gele hongergezichten. Koud had ik het, koud,
koud, koud, koud. Ook nu en dan een ophoping op de dijk, die de doortocht
voor anderen versperde; de families lieten dan hun vervoermiddelen midden op
de dijk staan, onder bewaking van een heel bleek en heel dun kind, daalden dan
af naar het polderland, recht op een boerderij aan, die, behalve het toegangspad.
rondom in het water lag, afgrijselijk gezicht!"

Toen op 23 december in de loop van de middag een sneeuwstorm over
de Veluwe streek, waren de wegen er in korte tijd onbegaanbaar. 'De
stakkers', zo noteerde de Harderwijker politieman H. Kraaijenbrink,

'die er met slechte kleren, slechte fietsen en lege magen op uit moesten (en dat
zijn er weer vele duizenden), hadden het niet ellendiger kunnen treffen en velen
van hen vallen bij de weg neer ... De met zakken aardappelen beladen rijwielen,
de handkarren, de kinderwagens - het zijn even zovele monsterachtigheden
geworden waarmee de uitgeputte stakkers geen raad meer weten ... Iemand die
dit niet gezien heeft, zal zich nooit ook maar een flauwe voorstelling van de
omvang en de rampzaligheid van deze hongeroptocht kunnen maken."

Een Amsterdammer zag op I januari bij de controlepost op de IJssel-
brug bij Zwolle twaalf kinderwagens geparkeerd staan,

'afgezien van de overige voertuigen, van stijfselkistjes op wieltjes tot van gegolfd
plaatijzer geïmproviseerde sleden toe, beladen met levensmiddelen. De voor het
merendeel eigenaressen er van stonden daar te wachten in de hoop dat een of
andere auto hen mee zou nemen.'

Tallozen waren ook op die Nieuwjaarsdag op pad:

'Er waren mensen bij uit Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Bussum, Gouda,
Woerden, waarvan er zelfs lopende naar Drente en Groningen geweest waren.
Moeizaam trok men een karretje of zoiets door de sneeuw. Ik zag ze aan de kant
van de weg zitten met een karretje of fiets waarvan de wielen gebroken waren.
En ze zaten naar dat gebroken wiel te staren of het vanzelf weer zou helen."
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