
HONGERWINTER

Later in januari, een Zwollenaar:

'De oprit naar de IJsselbrug is spiegelglad; zand wordt er niet gestrooid. Een
paar trekkers help ik de brug op; dan weer terug anderen helpen. Ik kan helaas
niet verder helpen. We moeten zelf ook verder en nog weer terug en bijtijds
thuis zijn. 't Is een ellendig gezicht, die magere stumpers met hun zware karren,
die ze onmogelijk alleen de oprit kunnen opduwen.

Aan de andere kant van de brug een vrouwtje naast een zwaar beladen flets;
voetje voor voetje schuifelt ze voort. Ze heeft erg koude voeten. Ik neem even
de flets van haar over, dan kan zij fiink doorlopen om haar voeten te warmen.
Ze kan niet meer. De vorige dag heeft ze 40 km op zomerschoentjes door de
sneeuw gelopen. Haar voeten zijn stuk. Morgenavond denkt de arme ziel in
Utrecht aan te komen! Als ze een plaatsje op een open vrachtauto zou krijgen,
zou ze de koning te rijk zijn. Slecht gekleed, met een lege maag, op een open
vrachtauto in een ijzig koude wind en je dan nog gelukkig gevoelen!

... Drie vrouwen lopen voor ons, hun handkar is kapot. Eén glijdt uit en valt.
Ik help haar op. Ze heeft zich bezeerd en huilt en dan gilt ze plotseling: 'Ik wil
naar mijn kinderen!' De beide anderen wordt het dan ook te machtig. We kunnen
de ellende niet langer aanzien."

Een beeld uit februari:

'Langs de Zuiderzeestraatweg door Nijkerk heen bewoog zich tussen de
ochtend- en avonduren een onafgebroken stroom gelukzoekers heen en terug.
Heen met lege karren en in de ogen de glans van hoop op succes, terug met
volbeladen vervoermiddelen, steunend en zuchtend, tot schreiens toe vermoeid;
afgebeuld met van de fletsen zakkende, onhandig opgebonden zakken met
aardappelen; strompelend op afgetrapte schoenen met bloedende blaren aan de
hielen; vervuild van het met tientallen samen slapen, nachten achter elkaar, in
boerenschuren ; bungelend aan de fletsen de konijnen en kippen, geruild bij
koud-berekenende boeren-Shylocks tegen woekerwaarden aan textiel, schoen-
werk en sieraden. Ondervoede kinderen met ingevallen wangen, een jute zak

. om de huiverende schouders geslagen, zaten op lompige dekens bovenop hand-
wagens, voortgeduwd en aan touwen getrokken door ploegen zwoegende, hij-
gende vrouwen in slonzige jurken, doorweekt bij regen, sliertige haren van de
bezwete voorhoofden vegend."

'In de eerste dagen van maart' zag een illegaal werker op de Veluwe

'meer ellende ... dan ooit tevoren. Dagenlang passeerden we een onafgebroken
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