
OP HONGERTOCHT

stroom trekkers. Voor het grootste gedeelte waren het vrouwen en meisjes.
Menselijk opzicht bestond niet meer, we zagen deftige dames in bontjassen, die
op fietsen zonder banden hun zware vracht probeerden thuis te brengen. Som-
migen hadden gaten in hun zijden kousen zo groot als twee vuisten, blijkbaar
van het vallen; maar niemand keek er zelfs naar. Ieder had genoeg aan zijn eigen
taak. De vreemdste soorten karren en wagentjes werden gebruikt en velen
moesten het stellen met 'n doodgewone kinderwagen, die torenhoog volgeladen
was met mudden aardappels en bijna bezweek onder deze zware vracht. Op vele
plaatsen langs de weg lagen wrakstukken van wagentjes, die het onderweg
begeven hadden. Bakfietsen en handkarretjes met gebroken assen zagen we bij
ti en tall en.

Urenlang heb ik de gezichten bestudeerd van de duizenden, die ons passeerden.
De rood-opgelopen gezichten der oververmoeiden en de as-grauwe of vaal-bleke
gezichten dergenen, die het vermoeidheidspunt al ver hadden overschreden en
nu met 'n verbeten uitdrukking mechanisch hun voeten bewogen, omdat ze het
al dagen lang zo gedaan hadden en ze mee moesten met 't tempo, dat de eindeloze
colonne, waartoe ze behoorden, aangaf.

... Verschillende keren zagen we grote bakkerskarren of boerenwagens, waar
geen paard voor stond, maar die getrokken werden door tien of twintig vrouwen
en meisjes met lange, ruwe touwen om hun middel of bovenlijf. Ze helden
helemaal voorover in de touwen en keken strak naar de grond. Er waren vrouwen,
die op kousenvoeten liepen en andere, die op blote voeten voortzeulden over
ruwe straatstenen en door grote plassen .

. . . Vaak zagen we, dat mensen niet meer konden en als dood langs de straat
neervielen of lagen te rusten in het natte gras, ondanks het koude, gure weer.

.. In deze stoet van ellende trof men hoogleraren, advocaten, leraren van
middelbare scholen, hoge ambtenaren, deftige dames, mensen die vroeger een
eigen auto reden'! -

allen werden voortgedreven door de drang tot zelfbehoud, door de wens
ook om het moeizaam vergaarde voedsel zo spoedig mogelijk aan de
thuis wachtende gezinsleden ten goede te doen komen.

Niets was erger dan wanneer men dat voedsel geheel of gedeeltelijk
kwijtraakte. Gelijk eerder vermeld, werd 12% van de Amsterdamse
hongertrekkers op zijn minst eenmaal door lotgenoten bestolen - daar-
enboven bleek uit Kruijers gegevens dat bij IS % van de trekkers goede-
ren in beslag werden genomen: door de 'foute' Landwacht, door de
politie, soms ook door de officiële 'politiedienst' van Economische Za-
ken: de Centrale Crisis-Controle-Dienst, oftewel de CCD. Deze be-
schikte in Noord-Holland over tweehonderdvijftig controleurs - veel te

! 'Jack' in: Vrijt, p. 240-42.
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