HONGERWINTER

maanden Zwolle passeerden) ‘op een wijze die’, zo schreef de bedoelde
directeur,

‘boven alle lof verheven is. Treffende staaltjes van naastenliefde, moed, geloofs-
overtuiging en eendrachtig samenwerken werden in grote eenvoud, in stoicijnse
verbetenheid en onder buitengewoon moeilijke omstandigheden beleefd. Er
werd een hechte gemeenschap geboren, met een besef voor burgerzin, zoals
wellicht nooit tevoren.”

De Zwolse codrdinatiecommissie bezat een nachtverblijf waar men
voor {1 logies kreeg (avondmaaltijd en ontbijt inbegrepen). ‘De zolders
liggen al bijna vol’, aldus een beschrijving van dit noodverblijf —

‘strozak aan strozak, rij langs rij. Een duffe natte-kleren-lucht hangt door het
gehele gebouw. Rijen staan voor de toiletten, rijen staan voor de keuken, rijen
staan voor het dokterskamertje. Tientallen voeten worden hier iedere avond
verzorgd zo goed en zo kwaad als het gaat. ‘U moet een paar dagen wachten
alvorens verder te trekken, uw linkerhiel ziet er lelijk uit!” ‘Ja, dokter’, en zowel
de dokter als zij weten dat dit advies nooit wordt opgevolgd. Gedreven door de
grote nood hebben ze deze onmogelijke hongertocht aanvaard, met haast boven-
menselijke energie zetten ze door tot het bittere einde en als ze straks afgetobd
met ontstoken voeten en een uitgeput lichaam thuiskomen, liggen ze soms weken
te bed om weer bij te komen van de ontberingen op deze tocht geleden.

... In de eetzaal heerst nog steeds drukte. Drichonderd-en-vijftig porties warm
voedse! zijn al uitgedeeld en nog honderd gasten kunnen worden geholpen. Er
zal niets overblijven vanavond en het-wordt stouwen op de slaapzalen. ‘Drie op
twee’ is dan het verzoek en zonder protest, wetend dat het voor hun lotgenoten
is, schikken ze zich met drie personen op twee strozakken en delen de dekens.

Het vrijwillige personeel, al de gehele dag in touw — we hadden toch ook een
dagtrein — helpt en sjouwt, troost en beveelt, ze vinden het heerlijk, iets voor de
hongertrekkers te kunnen doen.

Straks als allen hun plaatsje gekregen hebben, wordt het brood uitgedeeld voor
morgenochtend. Er is ook kaas vandaag.”

Is deze vorm van hulp tot Zwolle beperkt gebleven? Dat is niet
waarschijnlijk. Er zijn ons terzake geen nadere gegevens bekend, maar
wij nemen aan dat in tal van plaatsen, zij het wellicht niet zo goed
georganiseerd als in de Overijsselse hoofdstad, hulp geboden is aan de
vele tienduizenden die dagelijks op doortocht waren.
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