
KRITIEK OP DE BOEREN

'maar aan de andere kant dient men niet te vergeten dat ze vaak half gek gemaakt
werden door de nimmer eindigende stroom van stedelingen die van vroeg tot
laat het erf opkwamen met het stereotiepe verzoek: 'Hebt u soms iets te missen?'
Op een boerderij moet hard gewerkt worden: het vee moet gemolken, het graan
gedorst, de voederbieten ingekuild, het is daar geen kruidenierswinkel waar men
steeds een bediende gereed vindt om de klanten te helpen" -

men stelle zich voor wat het voor de eerder vermelde boer in de
Wieringermeer betekende om per dag gemiddeld tweehonderdvijftig
hongertrekkers te woord te moeten staan!

Niet te ontkennen valt dat als gevolg van de betaling met goederen
een deel van de inhoud der linnenkasten van stedelingen bij de boeren
belandde; evenmin, dat sommige boeren, uitgaande van de zwarte markt-
prijzen welke in de steden golden, zich buitensporig verrijkten. In Mid-
denmeer in de Wieringermeer werden, aldus een polderbewoner, door
aanbiedingen die in het kader van de bedrijfshulp waren gedaan,

'tweedehands auto's en motoren verruild, resp. voor 8 en 4 mud tarwe. Complete
centrale verwarmingsinstallaties, parketvloeren en wat niet al werden daar ver-
sjaggerd voor tarwe ... Van een der grootste boeren is mij bekend dat hij 'in
voorraad' had een tiental radio-apparaten, drie piano's, twee orgels, minstens een
dozijn accordeons, een even groot aantal schrijfmachines, enz. enz."

Deze en dergelijke schrapers waren het die van J. W. F. Werumeus
Bunings 'Ballade van de boer' een sarcastische versie deden ontstaan'
waaruit een der coupletten luidde:

, 'Ach boer, wij in de grote stad
hebben gèen voedsel meer
en komen van heel ver gestapt,
de kleintjes hongeren zeer!'
- 'Ik geef toch niks', zo sprak hij toen,
'Voor mijn part stik de moord,
of geef je kleren en je schoen!'
En de boer, hij ploegde voort.'

Soms gebeurde het dat illegale groepen tegen bepaalde boeren die
woekerwinsten opstreken, maatregelen namen: hun boerderijen werden
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