
HONGERWINTER

tussen honger en hongersnood: hongersnood bedreigt het leven zelf, en
inderdaad: in de situatie welke zich eind '44 in het westen des lands
ontwikkelde, hing die dreiging boven de levens van drie-en-een-half
miljoen mensen. Die hongersnood was gevolg van een transportcrisis en
die crisis werd veroorzaakt door factoren van welke er één van Neder-
landse oorsprong was: de op 17 september '44 door de regering afgekon-
digde Spoorwegstaking, en een tweede aan alle menselijke beïnvloeding
was onttrokken: de eind december invallende vorst; van de overige
factoren: het zes weken lang volgehouden voedselembargo, het onge-
remd vorderen van transportmiddelen en de veel te geringe steenkool-
leveranties, lag de oorsprong aan Duitse kant. Er was voor de bezetter
generlei dwingende noodzaak om op de Spoorwegstaking welke na twee,
drie weken geen ernstige schade meer toebracht aan zijn directe belangen,
te reageren zoals hij deed - zijn politiek was, zo schreven wij eerder, in
wezen een van het nemen van redeloze wraak op weerloze burgers.
Voedsel was er genoeg in het land om, zij het met krappe rantsoenen,
de laatste bezettingswinter door te komen, binnenschepen waren er
genoeg om, ook toen de treinen niet meer reden, dat voedsel uit de
'overschot-gebieden' in het oosten en noorden des lands naar het westen
over te brengen. Zes weken lang evenwel, van eind september tot begin
november, werd aan vrijwel geen binnenschip gepermitteerd naar het
westen te varen en toen dat verbod werd opgeheven, hadden de vorde-
ringen van de Wehrmacht een situatie doen ontstaan waarin de meeste
binnenschippers, vrezend hun schip, d.w.z. hun volledige bedrijfskapitaal,
de basis van hun bestaan, kwijt te raken, zich er van onthielden, vrachten
naar het westen te aanvaarden. Wij zien het als een grote verdienste van
Hirschfeld en Louwes dat zij door middel van de oprichting van de
Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening hebben getracht, de trans-
portcrisis te bezweren, mikkend op een wekelijkse aanvoer over het
Ijsselmeer van 20000 ton levensmiddelen. Inderdaad, in de derde week
van haar werkzaamheid (18-25 december) slaagde die rederij er al in,
ruim 13 000 ton levensmiddelen aan te voeren en dat cijfer zou vermoe-
delijk zijn gaan stijgen als niet de kanalen naar de afvoerhavens waren
dichtgevroren; gevolg daarvan was dat in de acht weken van 18 december
'44 tot 12 februari '45 in totaal slechts ruim 41000 ton aan levensmiddelen
over het Ijsselmeer werd aangevoerd - de twee aardappeltreinen welke
Seyss-Inquart liet rijden: eind januari een met 300 ton aardappelen, begin
februari een met 220 ton, waren niet meer dan een druppel op een
gloeiende plaat en wij zien geen reden om aan te nemen dat de bezetter
niet méér voedseltreinen had kunnen inleggen als hij dat had gewild; in


