
HONGERWINTER

zijn aangevoerd. Ten aanzien van de hongertochten was onze schatting
dat per dag gemiddeld meer dan vijftigduizend personen op pad waren
en dat zou, uitgaande van Kruijers gegeven dat door de Arnsterdammers
gemiddeld 42 kilo levensmiddelen in de wacht werd gesleept, en van
onze tweede schatting dat de hongertochten gemiddeld drie dagen duur-
den, betekenen dat per week als gevolg van de hongertochten meer dan
5000 ton aan voedsel de steden en stadjes in het westen binnenkwam;
dat was ruim een kwart van watde Centrale Rederij voor de Voedsel-
voorziening volgens de plannen had dienen aan te voeren.

Indrukwekkend achten wij de mate waarin de aangetaste en geschon-
den samenleving bescherming heeft geboden aan de jeugd en aan de
lijders aan de hongerziekte. In tal van steden en stadjes werden comité's
gevormd om een groot deel van de jeugd per week drie of meer warme
maaltijden extra te geven. Het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd gaf extra rantsoenen aan diegenen die aan de hongerziekte
leden, en duidelijk is voorts dat het de Interkerkelijke Bureaus zijn
geweest die hebben bevorderd dat een groot deel van het extra voedsel
dat uit het oosten en noorden werd aangevoerd, ter beschikking kwam
van hen die bijvoeding het meest nodig hadden. Eigen honger, zwakte
en vermoeidheid ten spijt hebben in het westen duizenden personen hulp
verleend aan het werk van diverse kindercomité's en van de Interkerke-
lijke Bureaus, zulks ook teneinde ca. vijftigduizend kinderen over te
brengen naar delen des lands waar voedsel genoeg was. Niet minder
indrukwekkend achten wij de mate waarin andere duizenden zich op het
platteland en in de plaatsen en steden die door de hongertrekkers werden
gepasseerd, hebben beijverd om al die drommen op te vangen: te eten
te geven, huisvesting te verlenen, anderszins te helpen.

Desondanks: voor vele duizenden kwam de hulp te laat. De calamiteit
van de hongersnood was te groot om er alle gevolgen van op te vangen,
ja de verbeten dagelijkse strijd tegen de honger (en tegen de koude!)
werd het allesoverheersend element in het denken en doen van drie-en-
een-half miljoen stedelingen. Meer nog dan de razzia's werd het de
hongersnood die hun beeld van de bezetting ging bepalen: keek de massa
der bevolking in het westen in de eerste jaren na de bevrijding op de
bezetting terug, dan dacht zij in de eerste plaats aan de hongersnood en
het enkele feit al dat het onder de Duitse bezetter tot die hongersnood
was gekomen, bewerkstelligde dat, ongeacht de factor van de Spoorweg-
staking, aan die bezetter de volle verantwoordelijkheid voor die calami-
teit werd aangewreven.

Zo werd het, menen wij, de gehele laatste bezettingswinter door


