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gevoeld, misschien niet eens zozeer met felle haatgevoelens (voor die
haat bracht men in het westen de energie nauwelijks op) maar eerder
wellicht in een doffe gelatenheid waaraan evenwel een verdiepte afschuw
jegens de Duitser ten grondslag lag. Seyss-Inquart had al in het eerste
bezettingsjaar zijn politiek in zoverre zien mislukken dat hij met name
na de Februaristaking (25-26 februari '4I) niet langer mocht aannemen
dat hij het Nederlandse volk met een zoet lijntje de Nieuwe Orde zou
kunnen binnenloodsen - nadien waren de instellingen en organisatie-
vormen welke hij als kopieën van die van het Derde Rijk had opgericht,
de een na de ander een fiasco geworden. Wat de Reichskommissar nog aan
politiek heeft trachten te bedrijven, was al van een vroeg stadium af
nauwelijks tot het Nederlandse volk doorgedrongen en dat volk was ook
in de hongerwinter volmaakt onverschillig voor wat hij beoogde. Niet
anders was de houding jegens diegenen die zich in politiek opzicht nog
steeds publiekelijk aan de zijde van de bezetter schaarden: men bracht
voor de stuiptrekkingen welke op de 'foute' sector zichtbaar werden, geen
grein belangstelling meer op.

Dat betekent niet dat wij de desintegratie van die sector mogen
overslaan.
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