
DE MISLUKKING DER NSB

tegenstander; hoezeer nog hoog opkijkend tegen Hitler in wiens handen
hij in december '41 een (geheim gehouden) eed van trouw had afgelegd,
stak hij in besloten kring zijn wantrouwen jegens wat de Duitsers met
Nederland voor hadden, niet onder stoelen of banken. Dat wantrouwen
gold met name de Reichsführer SS, Himmler, diens zetbaas in Nederland,
Rauter, ja het gehele SS-complex dat in de vorm van de politieke formatie
welke zich 'de Germaanse SS in Nederland' noemde, een eigen verte-
genwoordiging binnen de NSB had gekregen.

Musserts NSB was mislukt - daarover kon Seyss-Inquart zich van een
vrij vroeg stadium af geen illusies meer maken. Zij mocht dan het
reservoir blijven waaruit een groot deel van de vrijwilligers voor de
Duitse militaire formaties en van de bestuurders van Nederland werd
geput (in de zomer van '44 waren van de elf commissarissen der provin-
cies zeven en van de ca. negenhonderd burgemeesters tweehonderdvijf-
en-zeventig lid van de NSB, onder die laatsten vooral burgemeesters van
grote en middelgrote gemeenten), maar haar aanhang onder de volwassen
burgers was niet boven de anderhalf procent uitgekomen. Die aanhang,
met de nek aangezien door de overgrote massa van het Nederlandse volk,
ja gehaat als handlanger van de vijand/bezetter, leidde over het algemeen
een geïsoleerd bestaan waarin angst voor de toekomst een steeds groter
plaats was gaan innemen; deze angst was omstreeks en op 'Dolle Dinsdag'
(5 september '44) tot doorbraak gekomen: de verwachting dat de Geal-
lieerden die in de eerste septemberdagen de Wehrmaclît er toe hadden
gedwongen, vrijwel heel België prijs te geven, nu ook Nederland spoedig
zouden bevrijden, had een groot deel van de NSB'ers er toe gebracht,
naar Duitsland te vluchten. Daar waren, zoals wij in deel 10 a in het aan
Dolle Dinsdag gewijde hoofdstuk vermeldèlen, ca.vijf-en-zestigduizend
leden van 'foute' gezinnen terechtgekomen: ca.vijf-en-dertigduizend in
het gebied van Lüneburg, ca. dertigduizend elders. Wel waren in de
meeste delen van Nederland 'foute' gezinnen achtergebleven (gezinnen
van NSB'ers en van Oostfront-vrijwilligers die niet tot de NSB hadden
behoord), maar de NSB als zodanig was praktisch in elkaar gezakt.

Hetzelfde gold in ruime mate voor een aantal andere 'foute' organi-
saties of instellingen. Uit Nijmegen was de landelijk leider van de
Nederlandse Volksdienst, mr. F. W. van Vloten, gevlucht en het landelijk
bureau van de dienst was er gesloten - aan de provinciale kantoren was
van Den Haag uit advies gegeven dat de stafleden zichzelf en hun
gezinnen in veiligheid moesten brengen. In Den Haag was het kantoor
van de Nederlandse Oost-Compagnie verlaten. Mr. M. M. Rost van
Tonningen, secretaris-generaal van twee departementen (Financiën en
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