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Bijzondere Economische Zaken) alsmede president van de Neder-
landse Bank en van de Nederlandse Oost-Compagnie, was per auto naar
het oosten des lands getrokken, zo ook de pas benoemde secretaris-
generaal van Verkeer en Energie, ir. E. van Dieren. Jhr. mr. S. M. S. de
Ranitz, waarnemend secretaris-generaal van Volksvoorlichting en Kun-
sten, was met een deel van zijn staf uit Den Haag naar Groningen
verdwenen en uit Amsterdam was de hoofdzetel van het Nederlands
Arbeidsfront overgebracht naar Almelo - de leider van dat front, de
NSB'er H. J. Woudenberg, was naar Duitsland vertrokken teneinde er
zijn vrouw, zijn dochter en zijn drie kleinkinderen in veiligheid te
brengen. Uit Amsterdam was eveneens de directeur van de in de zomer
van '40 gelijkgeschakelde Arbeiderspers, de NSB'er H. J. Kerkmeester,
verdwenen.

Verplaatst was óók het hoofdkwartier van de NSB: uit Utrecht naar
het landgoed 'Bellinckhof' bij Almelo. Mussert was op maandagavond
4 september naar Holten in Overijssel gereden waar hij zijn vrouw, zijn
achternichtje met wie hij een liaison onderhield, haar moeder en een
bevriend echtpaar in het hotel van een NSB'er had ondergebracht - hij
was op 5 september naar Utrecht teruggekeerd waar toen het hoofdkwar-
tier van zijn beweging door alle belangrijke functionarissen was verlaten.
C. van Geelkerken, eerste plaatsvervangend leider der NSB (tot tweede
plaatsvervangend leider was in september '40 Rost van Tonningen be-
noemd), was o.m, met de Commandant van de Weerafdelingen der NSB,
oftewel de WA, mr. A. J. Zondervan, oostwaarts gevlucht - zij waren in
Beilen beland.

Niet alleen deze pogingen om het vege lijf te redden maar vooralook
de haast, de verwarring, de nervositeit waarmee zij gepaard waren gegaan,
hadden op de Duitse autoriteiten die dat alles hadden gadegeslagen of
tot wie berichten omtrent het gebeurde waren doorgedrongen, een
deplorabele indruk gemaakt. Wel te verstaan: ook de meeste van die
autoriteiten hadden het westen des lands verlaten, maar dat was in
betrekkelijk goede orde geschied en het was trouwens heel iets anders
of men als Duitser dan wel als Nederlander in de richting van Duitsland
trok. Van de hogere functionarissen van het Reichskommissariat waren
onmiddellijk na Dolle Dinsdag nog maar twee in Den Haag present:
Seyss-Inquarts provinciale Beaufiragter Schwebel en zijn persoonlijke
Presse-Referent W. W. Dittmar. Deze laatste was het die kort na Dolle
Dinsdag in zijn contacten met hoofdredacteuren en journalisten van de
nog verschijnende legale bladen honend over de NSB sprak (en trouwens
ook over enkele hoofdambtenaren van het Reichskommissariat die er op


