SEYSS-INQUART OVER MUSSERT

eigen initiatief vandoor zouden zijn gegaan') en de pers tot Musserts
woede stimuleerde tot openlijke kritick op de NSB 2 — wij kunnen ons
nauwelijks voorstellen dat Dittmar dat heeft gedaan zonder de instem-
ming van Seyss-Inquart te hebben verworven. In elk geval dacht deze
laatste niet gunstiger over Mussert en diens volgelingen dan zijn pers-
chef.

Er zijn van Seyss-Inquart niet veel uitlatingen bewaard gebleven
waaruit men zijn opvattingen in de Jaatste bezettingswinter kan opmaken.
Hij was een gesloten figuur die zelden met duidelijkheid zei wat hij
eigenlijk van de situatie vond. Bij één gelegenheid deed hij dat wel: eind
oktober, in een gesprek dat hij na afloop van een eenvoudig diner in
Apeldoorn (in die tijd verbleef hij meestal dddr en niet in Twente
waarheen de meeste bureaus van het Reichskommissariat waren verplaatst)
voerde met de secretaris-generaal van justitie, de NSB’er prof. mr. J. J.
Schrieke. “Wij gingen’, verklaarde Schrieke een jaar later, ‘vroeg aan tafel
teneinde . .. naar een radiorede van dr. Goebbels te kunnen luisteren. De
rede’ (zij is op 27 oktober uitgezonden) ‘handelde over de oorlogsvoor-
uitzichten’ (Goebbels zinspeelde op nieuwe geheime Duitse wapens die
een beslissende keer in de oorlog teweeg zouden brengen)

‘en bracht het gesprek op de toekomst van Nederland. Op een tamelijk directe
vraag mijnerzijds antwoordde de Rijkscommissaris merkbaar geprikkeld: ‘De
Nederlanders hebben er, ondanks al onze langdurige en goedbedoelde pogingen
om ze tot handelen te brengen en tot eigen lotsbepaling aan onze zijde, de
voorkeur aan gegeven, hun toekomstige lot geheel van de militaire beslissing
afhankelijk te stellen. De NSB heeft het finaal laten liggen en is in de septem-
berdagen voor de eigen landgenoten op de vlucht gegaan. Zelfs geen poging heeft
meneer Mussert aangewend om zich en zijn volgelingen juist te doen gelden;
zij hebben de zorg voor letterlijk alles aan 6ns overgelaten. En dat was de man
die mij nacht en dag met machtsaanvaarding en machtsoverdracht heeft achter-

' Dittmar uitte die kritiek o.m. met betrekking tot dr. F. Bergfeld, hoofd van de
Kulturabteilung van het Generalkommissariat zur besonderen Verwendung van Ritterbusch.
Bergfeld die Den Haag na overleg met Ritterbusch had verlaten, diende vervolgens
bij een Duitse rechtbank een klacht tegen Dittmar in en deze kreeg eind maart '45 te

_horen dat hij door de rechtbank was veroordeeld wegens belediging. Naar het schijnt
was dat een van de factoren die Dittmar er toe brachten, in de nacht van 3 op 4 april
samen met zijn vrouw in Den Haag zelfmoord te plegen. 2 Op 2 oktober moest
Dittmar in een gesprek met Mussert erkennen dat hij zich te generaliserend negatief
over de NSB had uitgelaten; hij bood Mussert toen zijn verontschuldigingen aan voor
de publieke aanvallen op de NSB waartoe hij de pers had aangezet.
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