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volgd! Nu, wat mij betreft, had men wel een proefkunnen nemen.' Zou die op
iets anders dan op blamage zijn uitgelopen? Of meent u van niet?'

Toen ik niet dadelijk antwoordde, vervolgde dr. Seyss-Inquart: 'In ieder geval,
de zaak is nu afgedaan en al naar de militaire beslissing valt, zullen de Neder-
landers hun toekomstige status hetzij van ons, hetzij van de Geallieerden opgelegd
krijgen: het zal ze niet meevallen, want de Amerikanen zullen van Europa een
kolonie maken en wij hebben iedere zendingsgedachte ten aanzien van het
nationaal-socialisme laten varen.'

Vraag: 'Dit is wel een beslissing in hoogst ressort?'
Dr. Seyss-Inquart: 'Ja, daaraan wordt niet meer getornd. Men weet te bevoeg-

der plaatse precies wat hier te lande is voorgevallen en u kent ons oordeel: 'feder
Hollander war ein Verrdter,'

Vraag: 'En Mussert?'
Dr. Seyss-Inquart haalde zijn schouders op.
Vraag: 'Dan kan men alleen met de grootste spanning de militaire beslissing

afwachten. Het zou interessant zijn, van een deskundige een nauwkeurige schat-
ting van de kansen over en weer te vernemen.'

Dr. Seyss-Inquart: 'De kansen staan voor Duitsland nog altijd 50:50. Wij
hebben onze laatste troef nog niet op tafel gelegd; dat heeft u zoëven nog van
Goebbels kunnen horen.' '2

Belangrijke uitlatingen van de Reichskommissar! '[eder Holländer war ein
Verräter': dat zal wel een reactie zijn geweest op de explosie van uitbun-
dige vreugde welke zich op Dolle Dinsdag had voorgedaan en op de
snelheid waarmee nog geen twee weken later het door de regering te
Londen uitgegeven parool tot een algemene spoorwegstaking was opge-
volgd. Dan: 'De Nederlanders zullen hun toekomstige status ... van ons
opgelegdkrijgen ... Wij hebben iedere zendingsgedachte ten aanzien van
het nationaal-socialisme laten varen', anders gezegd: als Duitsland de
overwinning zou behalen of als er een compromisvrede tot stand zou
komen, waarbij Nederland in het Duitse machtsgebied zou blijven
liggen, dan zou het Nederlandse volk niet als 'Germaans' volk een
voorkeursbehandeling ten deel vallen maar zou het als onderworpen
natie worden behandeld, zeg: als de Tsjechen. Dat betekende tegelijk dat
Seyss-Inquart niet alleen de NSB maar ook alle nieuwe, op het Derde
Rijk geïnspireerde instellingen welke hij had opgericht, als een afgedane
zaak beschouwde.

1 In de tweede helft van '42 was Seyss-Inquart tot die proef bereid geweest maar zijn
desbetreffend voorstel was door Hitler verworpen. 2 POD-Den Haag: p.v. J. J.
Sehrieke (26 okt. 1945), p. 3-4 (Doe 1-1530, a-r),


