
DE 'FOUTE' VLUCHTELINGEN IN DUITSLAND

overhaast hadden verlaten, hadden zij weinig kleding bij zich, in het
bijzonder geen winterkleding, en ook aan goed schoeisel bestond groot
gebrek. De sanitaire voorzieningen in de 'kamperi' waren bijna steeds
hoogst primitief. Men begon voorts met er op de grond op stro te slapen,
pas na enige tijd kwamen in de meeste 'kamperi' britsen ter beschikking.
Al bij al waren de levensomstandigheden moeilijk maar daar is nog niet
alles mee gezegd.

De meeste vluchtelingen zagen de toekomst somber in. Zij voelden
zich in Duitsland niet thuis (velen spraken geen woord Duits). Contact
met Nederland hadden zij nauwelijks en de contacten in Duitsland
kwamen moeizaam en pas na geruime tijd tot stand. Weken verstreken
er voordat men op het bureau dat Damhof in Lüneburg had geopend,
een behoorlijk overzicht had van de verblijfplaatsen der vluchtelingen.
Het had Damhof overigens veel moeite gekost om dat bureau erkend te
krijgen. Van Berlijn uit waren namelijk vertegenwoordigers van Gottlob
Bergers SS-Hauptamt eerder in Lüneburg verschenen dan hij en die
vertegenwoordigers hadden er, optredend namens een tot het SS-com-
plex behorende Deutsch-Niederländische Gesellschajt 1, een eigen bureau
ingericht waar een Nederlandse vrijwilliger uit de Waffen-SS, Untersturm-
fuhrer A. Pieters, de scepter zwaaide (en zich, waarover straks meer, veel
moeite gaf, alle daarvoor in aanmerking komende jongeren te bewegen
tot toetreding tot de Waffen-SS). Daaromtrent ingelicht, zond Mussert
eind september de hem zeer toegedane NSB'er G. Stroink (deze was in
de Waffen-SS tot de rang van Obersturmjührer opgeklommen) naar Lüne-
burg. Het eerste wat Stroink daar deed, was het bureau van de Deutsch-
Niederländische Gesellschajt bezoeken. 'Mijn verbazing en verontwaardi-
ging', zo verklaarde hij na de oorlog,

'waren groot toen ik, na mij langs een hele rij zojuist aangekomen leden van de
NSB heen geworsteld te hebben, die als toonbeelden van ellende en rampzalig-
heid in het portaal en op de trap zaten, op de deur van het vertrek waarin het
bureau was gevestigd, een groot bord bevestigd zag waarop met enorme letters
stond geschilderd: 'Unser Gruss ist Heil Hitler' ... Ik ging naar binnen en groette

1 De Deutsch-Niederldndische Gesel/schaft was, zoals wij al in Voorspel vermeldden, in
'37 in Berlijn opgericht met steun van het Büro-Ribbentrop; haar streven was er toen
op gericht, de Nederlandse zaken- en society-wereld in contact te brengen met de
Duitse. Van die Deutsch-Niederlandische Gesel/schaft had de SS zich meester gemaakt
- juist deze naam hield in '44 een politiek program in, aangezien van '42 af de
Deutsch- Vlämische Gesel/schaft (oftewel de De Vlag) in Vlaanderen min of meer dezelfde
rol vervuld had als in Nederland de Germaanse SS.
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